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REDACTIONEEL
IN BEWEGING

Stilstand is achteruitgang, wordt wel gezegd. Ik ben het
daar niet mee eens. Even stilstaan bij een gebeurtenis,
even stil zitten... waarom altijd maar bewegen? Mensen
raken opgebrand!

Een tijdje op een plaats blijven, rustig de tijd nemen, om je
heen kijken... datis alleen maar goed. En als je echt stil
bent, gaat het binnen in je bewegen, je staat soms
verbaasd wat er allemaal kan gaan borrelen, op
momenten dat de drukke wereld je niet meer afleidt.

En wat is nou beweging? Soms ben je in beweging, en
toch heb je het gevoel dat er geen schot in zit, dat het
stagneert. Stagnatie, een impasse, dan draai je in een
kringetje rond, of je komt muurvast te zitten of je botst
steeds opnieuw tegen dezelfde muur. Het is dan tijd om
de balans op te maken, proberen voorzichtig los te komen
uit de impasse, en dan op zoek gaan naar een ommekeer.
In beweging, dat is het thema van dit nummer. We lezen
erover in de bijdragen van het pastoraal team en het
parochiebestuur. In Vlaardingen beweegt men naar meer
gemeenschappelijkheid, in één gebouw en daar komt
schot in. De Engelssprekende parochie bewoog zich, met
hun grote, kleurrijke gemeenschap, naar de

Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder

m 5t. Luidina en O.L Vrouw Rozenkrans, Singel 104, 3112 GS
Schiedam, 0104268228 m H.H. Jacobus en Martinus, Kerkweg

53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 m Willibrord, H.
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-470679

m Willibrord, Pax Christikerk, Reigerlaan 51,3136 JJ

Liduinabasiliek, Het Vormseltraject bracht kinderen en
ouders in de beweging van de Geest. Wie laat zich
vormen in 20257

In het aanbod Geloofsverdieping wordt u ook uitgenodigd
in beweging te komen, naar Egmond bijvoorbeeld, naar
de Benedictijnen. Henri Bontenbal ging u al voor (zie
Kloostergasten, 10 augustus). Alle politieke hectiek liet hij
even los om stil te worden.

Ik hoop dat u in de vakantietijd genoeg ruimte vond voor
stilte, en dat u het nieuwe seizoen met veel vitaliteit
tegemoet zult gaan. Om te beginnen kunt u dit blad gaan
lezen!

Veel plezier!

Lidwien Meijer

Vlaardingen, 010-4741790 m Petrus en Paulus, Andreasplein
1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
www.goedeherderparochie.nl
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit:
AJ. v. Deelen (pr), A.Kunnekkadan (pr), Melvin Tharsis (pr)
en S. Lokken, diaken.

Het team is te bereiken via Lex Wepster, medewerker pastoraal
team T. 06-31990959 of E. a.wepster@goedeherderparochie.nl
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris,

E. secretaris@goedeherderparochie.nl

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt
rand 29 november 2024 Kopij graag inleveren
voor 28 oktober 2024

Kerk aan de Waterweg herfst 2024
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VAN HET PASTORAAL TEAM

Het licht van het evangelie

Een nieuw werkjaar is begonnen. Wat staat er te gebeuren?

door: Vicaris Van Deelen

De zomer is zo'n beetje voorbij, de draad van het gewone
dagelijkse leven wordt weer opgepakt. Ik hoop dat de
zomermaanden u goed hebben gedaan. Of misschien
bent u wel blij dat ze voorbij zijn. Hoe dan ook, een
nieuw werkjaar is begonnen.

In het pastoraal team kijken wij alweer vooruit, zoals naar
Allerzielen en naar de afsluiting van het kerkelijk jaar met
het hoogfeest van Christus Koning op zondag 24 novem-
ber. De Kerstvieringen, eerste communie en vormsel
moeten alvast worden gepland en voorbereid. Zo gaat
alles weer zijn ‘gewone’ gangetje.

Maar tegelijkertijd klinkt steeds sterker de vraag: hoe
willen én kunnen wij in de toekomst als rooms-katholieke
kerk aanwezig zijn en blijven in ons gebied? Dat is een
vraag die bijna overal in ons land speelt. De ontwik-
kelingen in kerk en samenleving gaan immers onver-
minderd door.

In parochie De Goede Herder werd al in 2017 in een
beleidsnota een ‘Stip op de horizon’ gezet: ‘Binnen vijf
jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd,
met als logisch gevolg dat in iedere stad ook één
centrum wvoor vieren, leren en dienen komt. Er is
sindsdien veel gebeurd, vaak pijnlijk en verdrietig. Maar
zeven jaar verder zijn we niet klaar. Het benauwt mij
weleens hoe snel onze samenleving zich ontdoet van
kerk, evangelie, God. Ock in onze eigen familie en
vriendenkring. En dat heeft gevolgen voor parochies en
geloofsgemeenschappen.

Kerk aan de waterweqg herfst 2024

In ons bisdom is daarom een ‘vitaliteitstoets’ ontwikkeld
om parochies en geloofsgemeenschappen te helpen.
Daarmee kunnen zij als het ware een 'selfie’ maken: als je
goed weet waar je staat kun je kijken naar waar je heen
wilt en kunt. Met het geloof voorop - dat is immers waar
het om gaat - worden zes beleidsterreinen van de paro-
chie in kaart gebracht, te weten: Geloof - Pastoraat - Per-
soneel en vrijwilligers - Financién - Gebouwen en
begraafplaatsen - Besturen en beheren. Het resultaat
wordt gedeeld met de bisschop. Uiterlijk eind 2025
moeten alle parochies van ons bisdom hiermee aan de
slag zijn geweest. Ook al is in onze parochie in 2017 al
een ‘Stip’ gezet en is er sindsdien veel gebeurd, ook wij
zullen er mee aan de slag gaan. We zijn immers niet klaar.

Al et ware een aefﬁé maleen

Een nieuw werkjaar is begonnen, met alle uitdagingen die
onze tijd met zich mee brengt. Ik kijk er bovenal met
geloof en hoop naar. Jezus zegt immers: ‘Ik ben het licht
van de wereld; wie Mij volgt dwaalt niet rond in
duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh.
8,12). Dat wil ik u graag als motto meegeven voor het
nieuwe werkjaar. Laten we de naald van ons kompas
telkens weer op Hem ijken en steeds meer leerling van
Hém worden. Jezus is immers ‘de weg, de waarheid en
het leven:




VAN HET PAROCHIEBESTUUR

In beweging, maar welke kant op?

Het thema van deze Kerk aan de Waterweg is 'in beweging”. Voor mij is het helder dat we al jaren in

beweging zijn. De vraag is echter: in welke richting?

door: Jan Bekkers

In 2016 zijn we het traject: Stip aan de Horizon' gestart. Dit
om in vijf jaar te komen tot één kerk en &én

gemeenschap per stad in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis. Een heldere richting.

Zonder richting is elke beweging juist! Met een nieuw
pastoraal team definiéren we momenteel de richting voor
de komende jaren. Daarbij spelen bijeenkomsten met de
kernvrijwilligers een belangrijke rol.

Een financieel gezonde parochie is daarbij weliswaar een
randvoorwaarde, maar uiteraard niet ons doel. Het be-
naderen van jongeren wordt daarentegen wel een struc-
tureel onderdeel van onze richting. Zonder de jeugd geen
toekomst. Daarbij vergeten we uiteraard de zorg voor de
huidige parochianen niet.

Naast de richting die we als parochie kiezen is er nog een
beweging die mijns inziens voor ons persoonlijk belang-
rijker wordt: een beweging naar heldere keuzes in ons
leven in relatie tot maatschappelijke problemen.

Paus Franciscus uil zich

Onlangs werd ik getroffen door een stelling op X die me
nogal aan het denken zette. De uitspraak was: 'Unless
there is more bravery to stand up for what is fair and right,
Christianity will perish. Vertaald: ‘Tenzij we meer moed
tonen in het opkomen voor wat juist en rechtvaardig is,
zal het christendom verdwijnen’

In december 2023 gaf paus Franciscus een goed voor-
beeld. Hij riep wereldleiders op om op de klimaattop in
Dubai een doorbraak te forceren, ‘want het klimaat slaat
op hol. En hij vervolgde: ‘Laat ons kiezen voor het leven,

laat ons kiezen voor de toekomst. Laat ons luisteren naar
de noodkreet van de aarde, en luisteren naar de smeek-
bede van de armen, en laat ons tegemoetkomen aan de
hoop en de dromen van onze kinderen’.

In maart van dit jaar gaf de paus in een interview aan dat
Oekraine ‘de witte vlag zou moeten hijsen’ Dit kwam hem
op forse kritiek vanuit Oekraine en bondgenoten te staan.
Het Vaticaan lichtte vervolgens toe dat hier niet een over-
gave werd bedoeld, maar het starten van onderhan-
delingen. Met het oog op vrede.

Onze paus heeft de moed om zich te uiten over wat in zijn
ogen ‘juist en rechtvaardig’ is.

Wal kunnen wij hier mee?

Met Paus Franciscus als voorbeeld kunnen we zelf kritisch
kijken naar ons eigen gedrag. Nu heeft een standpunt
over Oekraine geen directe consequenties voor ons leven.
Maar de door Paus Franciscus geuite zorg voor natuur en
klimaat heeft dit wel degelijk. Onderscheiden we ons als
christenen in een levenswijze die meer rekening houdt
met natuur en milieu? |k weet het eerlijk gezegd niet. En
dan gaat het niet eens alleen om de keuzes die we maken,
maar hoe kritisch we daarover nadenken. Hoe kritisch
bent u?

Mr H. JANSEN
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Terugblik op een bijzondere tijd

Met elkaar de H.Geest ontdekken

De voorbereiding op het sacrament van het Vormsel doe je samen, tijdens een aantal avonden, bij een
gezamenlijke dag van het Bisdom en dan is het zover! Hoe is het dit jaar verlopen? En aanmelding
voor het komend jaar is al mogelijk.

door: Yvonne Kleijwegt-Wouters

Afgelopen maart startten negen

jongeren met de voorbereidingen
op het heilig Vormsel, een aantal
zondagavonden in de pastorie van
de St. Jacobuskerk. Ze kwamen uit
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,
onze parochiesteden.

Tijdens de eerste bijeenkomst deden
we een aantal kennismaking-
spelletjes. Zo leerden de kinderen
elkaar kennen, ze kwamen erachter
wat ze met elkaar gemeen hadden.
Ze zitten allemaal aan 't einde van de
basisschool of ze zijn net begonnen
op de middelbare school. Ze zijn
allemaal katholiek, geloven in God
en willen daar nu zelf bewust voor
kiezen.

Pinksterverhaal

Tijdens de bijeenkomsten werkten ze
uit het werkboek van de methode: In
Vuur en Vlam. Zo leerden ze over het
sacrament van het heilig Vormsel en
over de andere zes sacramenten.
Welke waren dat ook alweer? Welke
hebben ze al ontvangen? Ze ont-
dekten het wuur van de Heilige
Geest, ze lazen Handelingen 2, 1-13,

het pinksterverhaal

Kerk aan de waterweqg herfst 2024

over de komst van de Heilige Geest.
Daar werden vragen bij gesteld. Hoe
zouden ze het vinden als iemand nu
dat verhaal aan hen vertelden? Of:
hoe zou je reageren als jij zelf een
van die leerlingen was?

We hadden het over bidden; wan-
neer bidden de jongeren,
hoe doen ze dat en
bidden ze. Ze
het bidden

rozenkrans en

waarvoor
leerden over
van de
allemaal kregen ze hun
eigen rozenkrans van
diaken Steef. Ocok hebben
ze ons (pater Melvin Thar-
sis en mij) geinterviewd,
hoe vaak bidden jullie en
waarvoor? En ze leerden
wat er tijdens de vormselviering
allemaal zou gaan gebeuren, wat ze
moesten doen en wat vooral niet: zo
was er eens een vormeling geweest,
die niet wist wat de handoplegging
was en dacht dat de bisschop een
high-five wilde geven.

De weg van hun geloof

Op 7 april was de Vormselviering
in de 5t Jacobuskerk. Een beetje
gespannen, maar er helemaal
klaar voor, zaten de kinderen te
wachten in de pastorie. Daar
kwam bisschop Van den Hende
naar ze toe, om ze te ont-
moeten en hij stelde ze op hun
gemak.

Er werden foto's gemaakt, om
deze dag vast te leggen. De kerk
was mooi versierd met verse
bloemen, het koor Corazon
zong en eén van de kinderen

las namens alle vormelingen een
stukje voor over de weg van hun
geloof: eerst het doopsel, hun ou-
ders namen ze mee naar de kerk. De
eerste keer dat ze hun communie
mochten ontvangen, tot nu, het mo-
ment waarop ze zelf bewust kiezen
op weg te willen gaan met Jezus,
hun doopbeloften van toen te her-
nieuwen en hun geloof in de Vader,
Zoon en Heilige Geest uit te spreken.
In het bijzijn van hun ouders werden
ze door bisschop Van den Hende
met chrisma gezalfd.

Kompassiebandje

We sloten deze periode tradi-
tiegetrouw af met de Vuurdoop. De
Vuurdoop is een ontmoetingsdag
voor vormelingen tot 18 jaar uit de
parochies in het bisdom Rotterdam.
Dit jaar werd deze dag voor de eer-

ste keer in de H. Bartolomeuskerk in

Nootdorp gehouden. Op 18 mei, de
zaterdag voor Pinksteren, kwamen er
zo'n tweehonderd vormelingen en
zestig begeleiders samen in de kerk.




terugblik op een bijzondere tijd

Ze gingen in vier groepen uiteen voor
een afwisselend programma. Een van
de onderdelen was de beklimming
van de bijna vijfenzestig meter hoge
toren van de H. Bartholemeuskerk.
Verder maakten ze allemaal een
kompassiebandje met daarin een
echt kompas en een noodfluitje.

ity

Bij de armband kregen de vorme-
lingen uitleg over de Heilige Geest.
Het bandje verwijst naar de zeven
gaven van de Heilige Geest waar je
een beroep op kunt doen als je in
een lastige situatie terechtgekomen
bent. Bijvoorbeeld, wat moet je doen
als je gepest wordt, of als je ziet dat
een ander wordt gepest? Dan kun je
de Heilige Geest vragen om inzicht,

kracht en wijsheid.

De bisschop en vicaris Egging ver-
zorgden deze dag workshops voor
de begeleiders.

De dag werd gezamenlijk in de kerk
afgesloten, waarbij de bisschop bij
de vormelingen het belang om te
blijven bidden benadrukte: "Als je
bidt, ben je met God in gesprek en
kun je allerlei vragen in je leven aan
God voorleggen.

En bid niet alleen voor jezelf, maar
ook voor de mensen die het moeilijk

hebben, die om jouw hulp vragen en
jouw steun. En als geloof, je ver-
trouwen in God, op een lager pitje
staat, bid dan om de Geest: geef mij
vuur, enthousiasme en nieuw leven.

Volgend jaar

Voor deze groep was het een mooie
periode om op terug te kijken. De
begeleiders kijken alweer uit naar de
nieuwe vormelingen die we mogen
begeleiden bij de voorbereiding. Dus
heeft u (klein)kinderen in de leeftijd
van 11 tot 18 jaar, die gedoopt zijn
en hun eerste Heilige Communie
gedaan hebben, en graag hun Vorm-
sel zouden willen doen?

In het kader leest u hoe u zich kunt
aanmelden.
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Ontmoeten op het plein

Op de tweede en vierde woensdag van de maand
ontmoeten zo'n twintig parochianen en buurtbewoners
elkaar in de Lucaskerk. Onder de koffie delen we lief en
leed. Daarna is er gelegenheid om verder bij te praten of
voor een spelletje. En tenslotte is er een kopje soep of
een pannenkoek.

Afgelopen periode waren er ook ontmoetingen met een
thema. Met Paul en Ria van Aken gingen wij naar
Suriname, Hans Oosterholt nam ons mee naar Rome en
George Bruinaars naar het internationale klooster in
Chevetogne. Ruud en Bea Halkes verzorgden een mu-
ziekreis door de tijden, met diverse meezingliedjes. Er
was ook een muziekochtend met gedichten van Ria
Koks en Jan van Adrichem heeft een presentatie in en
rond de Lucaskerk gegeven, met foto's van Ghenne van
Rumste. Al onze ‘fotoreizen’ werden samengesteld door
Paul van Aken,

Eén van onze vaste gasten is koster Bert. Door een
ongelukkige val moest hij enige tijd verblijven in het
Marnix revalidatiecentrum. Op woensdag 24 juli was
onze ochtend daarom in de Marnix. Op de foto is te zien
dat Bert en wij het allemaal naar ons zin hebben.

Met elkaar verzorgen wij ‘ontmoeten. Het programma
komt vanuit de groep en geregeld neemt iemand iets
lekkers mee voor bij de koffie. De lunch wordt ook ver-
zorgd vanuit de groep. We delen lief en leed en we zijn
betrokken bij degene die afwezig is. Verder zamelen we
geld in voor een project van pater Melvin.

Wij hopen nog vele keren bij elkaar te komen - ideeén
zijn er in overvioed.

(José Smeele, in overleg met de groep).

Tip van een lezer

In het AD van 24 juni las ik een artikeltje met als titel:
‘Vroeg voorbeeld van emancipatie tot slaaf gemaakten.
Het gaat over een bijzonder document, een brief uit
1739, geschreven namens 650 tot slaaf gemaakten.
Deze brief werd opgesteld op het Caraibische eiland
Saint Thomas, waar Nederlandse kolonisten plaats
hadden gemaakt voor Deense kolonisten. De afzenders
vroegen in creools-Nederlands aan de Deense koning
om te regelen dat de zendelingen van de Evangelische
Broedergemeente, die hen veel steun boden, op Saint

Thomas konden blijven.

Kerk aan de waterweq herfst 2024

e O R o S W N

Hieruit blijkt dat tot slaaf gemaakten lezen en schrijven
leerden en dat zij voor zichzelf opkwamen.

Het artikel intrigeerde mij. Er wordt in verwezen naar
een tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht:
Christendom en slavernij. Daar is deze brief ook te zien.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 22 september.
Een aanrader!

(René Eysink Smeets).
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Waardige herdenking Keti Koti

Samen zoeken naar verbinding

Op 1juli vieren we de afschaffing van de slavernij in Nederland en Suriname, tijdens Keti Koti, wat
Ketenen Gebroken' betekent. Ook in Vlaardingen kwam men bij elkaar

door: Chanelva Termeer

De stad Vlaardingen organiseerde op zondag 30 juni een
speciale bijeenkomst om de invoering van de Eman-
cipatiewet te herdenken. Op deze historische dag, in
1863, werd de wet aangenomen en de slavernij in
Suriname en de Nederlandse Antillen officieel
afgeschaft.

De herdenking vond plaats op het Keti-Koti plein,
dat op 1 juli 2024 precies een jaar bestaat. Dit plein
en het bijbehorende naambord werden vorig jaar
onthuld ter ere van de honderdvijftigste her-
denkingsdag van de afschaffing van de slavernij. Het
thema van de herdenking dit jaar was 'verbinding’,
een thema dat aantoont dat Keti Koti er is voor
iedereen die gelijkheid en gelijke kansen nastreeft.
De stad Vlaardingen organiseerde op zondag 30 juni
een speciale bijeenkomst om de invoering van de
Emancipatiewet te herdenken. Op deze histo- rische
dag, in 1863, werd de wet aangenomen en de
slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen officieel
afgeschaft.

Breken

De ceremonie begon met een plengoffer, een ritueel uit
de Winti-religie, bedoeld om in contact te komen met
voorouders en andere spirituele elementen. Vervolgens
hield Chanelva Termeer een schriftlezing, teksten uit
Mattheis 5 over het ware geluk.

Er volgden toespraken door een lid van Keti Koti
Vlaardingen, Milton R. King, een lid van de Tweede Kamer,
Dogukan Ergin, en een lid van het College van B&W van
Vlaardingen. Ook predikant
Hugo Habekotte
% het woord,
. Verzamelde Kerken Vlaar-
dingen (VKV). Hij belichtte
daarbij de parabel van De
Verloren zoon; de jongste
zoon die zijn bezittingen
verbraste en als berouw-

voerde
namens de

- volle knecht wilde terug-
eren bij zijn vader.
Zijn toespraak

aldus: ‘Het
vandaag is verbinding. Mijn

eindigde
thema van

oproep aan u is dan ook om niet dezelfde fout te maken
die wij als jongste zoon in de geschiedenis hebben
gemaakt. U weet wat vernedering met een mens doet.

Laten we met elkaar nieuwe wegen voor de toekomst
zoeken. Laten we breken met de geloofsdogma’s van
racisme; laten we breken met de geharnaste
vooroordelen waarmee we de ander tegemoet treden;
laten we verbinding met elkaar zoeken opdat de
prachtige Negro Spiritual werkelijkheid zal worden:

Come and go with me

to my father's house

to my father’s house...

Nelwerken

De plechtigheid werd afgesloten met een minuut stilte en
een kranslegging. Het was een waardig en gedenk-
waardig eerbetoon. Daarnaast bood de herdenking ook
een unieke gelegenheid tot gemeenschapsopbouw en
netwerken. Voor ons, namens de gezamenlijke kerken en
in het bijzonder de Willibrordgemeenschap in Vlaar-
dingen, was het een eer om te kunnen bijdragen aan
deze levendige herdenking van de afschaffing van de sla-
vernij, een gedeelde geschiedenis. Deze bijzondere gele-
genheid bood ons allen de kans om elkaar beter te leren
kennen, ervaringen uit te wisselen en te werken aan een
versterkt gevoel van gemeenschap en verbondenheid.
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Drie maanden in de parochie

Pater James snel ingeburgerd

Pater James Arul svd was de afgelopen drie maanden als pastor actief in parochie
De Goede Herder. Hij verving pater Melvin Tharsis, die op verlof was in India.
Wie is deze enthousiaste pater?

door: Marianne Soors

James Arul werd in 1980 geboren in Tamil Nadu (dit betekent: het land
van de Tamils). Dit is een deelstaat van India, gelegen in de
zuidoostelijke hoek van het land. Er wordt daar Tamil gesproken.

De Spaanse jezuieten-missionaris Franciscus Xaverius, geboren in 1506,
speelde een belangrijke rol in de opbouw van de missie in Zuid- en
Oost-Azié, onder andere in India.

Voor het katholieke gezin Arul - James was de zesde van de zeven
kinderen - was Franciscus Xaverius een inspiratiebron. Ock de parochie-
pastoor was belangrijk voor hem.

Geen probleem

In 2000 ging James naar het kleinseminarie. Van de SVD-congregatie
kreeg hij een brede opleiding, die ook maatschappelijk gericht was. In
2013 werd hij priester gewijd. De SVD zond hem als missionaris naar
Nederland. Zo'n besluit van de congregatie moet je accepteren, dit was
voor James geen probleem. Hij ging eerst naar Nieuwegein om in te
burgeren.

4\
58

De taallessen waren hierbij een belangrijk onderdeel. Hij
moest de taal leren tot niveau B2. En met dit niveau kun je
de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen
en gemakkelijk deelnemen aan gesprekken en discussies.
Zijn pastorale stage liep hij in Leidschendam en Den
Haag.

Na zijn verlof werkte James vier jaar als priester-assistent
in de parochie Clara-Franciscus in Duivendrecht. Vervol-
gens verbleef hij twee jaar in Steyl.

Toewijding

Vanaf 6 mei was hij in parochie De Goede Herder, vooral
voor pastorale taken. Zijn enthousiasme en betrokken-
heid bij de parochianen werd ervaren als heel bijzonder.
Zijn indruk is: er zijn conservatieve en progressieve ge-
meenschappen binnen deze parochie. James is onder de
indruk van de inzet van heel veel vrijwilligers. Hij is posi-
tief over de ondersteuning die hij vanuit het pastorale
team mocht ontvangen.

Op zondag 28 juli ging pastor James voor de laatste keer
voor in de viering in de Jacobuskerk. Na de viering heeft
Riek Wouters, lid van de pastoraatsgroep, James toe-
gesproken en hem bedankt voor zijn inzet, zijn toewijding
en voor de wijze waarop hij onze parochie en deel-
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gemeenschap de afgelopen maanden heeft ondersteund.
Als dank werd hem een presentje aangeboden, waar-
onder een tegeltje van de Jacobuskerk.

In Maassluis en Vlaardingen was 4 augustus de laatse keer
dat pater James in de viering voorging. Ook daar vielen
hartelijke woorden van dank en presentjes hem ten deel.




Op huwelijksreis naar Rome

Gezegend door paus Franciscus

Het was een bijzondere ervaring voor Sebastiaan en Kim Rutten. Tijdens de wekelijkse audiéntie op het St.
Pietersplein ontvingen ze als pasgetrouwd stel de zegen van de paus.

door: Sebastiaan Rutten

Toen Kim (toen nog mijn verloofde)
mij voorstelde om na ons huwelijk
naar Rome te gaan voor de Sposi
Novelli blessing (de zegen voor de
pasgetrouwden), wist ik niet wat ze
hiermee bedoelde.

Ze legde het me uit en het leek mij

erg mooi, dus onze huwelijksreis
ging naar Rome.

Spanning

De tiende mei was onze huwelijksdag
en we hebben genoten! Een first look
in Den Haag, foto’s in Clingendael en
Schiedam, het burgerlijk huwelijk, de
mooie kerkelijke inzegening in de
Liduinabasiliek, de receptie en het
feest.

Daarna begonnen we na te denken
over de Sposi Novelli. We schreven
de kerk van de Friezen in Rome aan
en de diaken daar, Kees van Duin,
hielp ons en meldde ons aan voor de
wekelijkse audiéntie op 19 juni. Op
13 juni vertrokken we met de auto
naar Rome.

Op 18 juni kwamen we aan en we
haalden onze kaartjes op.

Die avond voelden we toch wel span-
ning, om paus Franciscus van zo
dichtbij te gaan zien. Wij gingen er
van uit dat we met andere bruids-
paren in een vak zouden zitten en
dat de paus dan dat vak zou zege-
nen. We hadden de opdracht om in
bruidskleding bij de audiéntie aan-
wezig te zijn.
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Holanda

Op woensdagochtend 19 juni gingen
we op weg. Via de beveiligings-
poortjes kwamen we op het plein.
We liepen richting het podium, waar
iemand van de Zwitserse Garde
stond. Toen hij ons in onze trouw-
kleding zag, gebaarde hij dat we
door lopen naar het
podium waar ook de zetel van de
paus stond. Daar kregen we een
plaats toegewezen, samen met 48
bruidsparen van over de hele wereld.
De audiéntie begon met een rondrit
van de paus over het 5t. Pietersplein,
vervolgens ging hij op het podium
zitten. Na een schriftlezing in ver-
schillende talen en de overweging

mochten

van de paus, zongen we gezamenlijk
het Pater Noster en zegende hij alle
gelovigen die bij de audiéntie aan-
wezig waren.

B-w.:'dapafzm. V@ (el

de hele wereld

Na de zegen stapte de paus in een
rolstoel en ging hij de verschillende
mensen en groepen af. Wij waren
een van de laatste groepen.
Uiteindelijk kwam paus Franciscus bij
ons. Kim vertelde in het Spaans dat
we uit Holanda kwamen. De paus
herhaalde: 'Ahh Holanda!’ Ik had een
rozenkrans bij me die hij zegende en
toen ging hij door naar het volgende
bruidspaar. Een korte ontmoeting
die wel heel indrukwekkend was.

Of Kim en ik nu een beter huwelijk
hebben? Ik denk niet dat dat het
verschil maakt, we zijn gelukkig
samen en zouden dat ook zijn als we
de ontmoeting niet hadden gehad.
Maar we kijken terug op een heel
mooie, bijzondere huwelijksreis.

advertentie
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Prachtige beelden...

In de narthex (de voorhal) van de Petrus en Pauluskerk in Maassluis vindt u twee
beelden van bisschoppen. Wie zijn dit en hoe komen ze in die kerk? Zo'n twintig jaar

geleden is er uitgebreid onderzoek naar gedaan

door: Clemens Lammers

beeld van St. Willibrordus

De bisschopsbeelden zijn in 1796 als St. Willibrordus en
St. Maarten aan de parochie van Maassluis geschonken
door Cornelius Ham. Mondelinge overlevering verhaalt
dat de beelden ooit zijn meegenomen uit Noord-
Frankrijk of Vlaanderen door een Maassluise koopman
genaamd Abraham Balet.

Het atelier, het jaartal en de maker van de beelden zijn
onbekend. Wel is duidelijk te zien dat ze door dezelfde
beeldhouwer zijn gemaakt en/of uit hetzelfde atelier
afkomstig zijn.

Kerk aan de waterweq herfst 2024

St. Willibrordus

De identiteit van deze heilige heeft - in het verleden al-
thans - altijd vastgestaan. De attributen die horen bij

St. Willibrordus zijn aanwezig. De heilige heeft een bron
aan zijn voeten en hij draagt een evangelieboek waarop
ooit ook een kerkje heeft gestaan.

Dat kerkje is verdwenen sinds 1966. Waarom het kerkje is
weggehaald en of het nog bestaat is niet bekend. De
restaurateur uit 2006 is van mening dat het kerkje een
latere toevoeging is geweest. Het zou verwijderd kun-
nen zijn omdat het over het boek hing en de staf blok-
keerde.

Is het nog steeds Willibrordus nu het kerkje er niet meer
staat? Er is kennelijk nog wat meer aan de staf van
Willibrordus bevestigd geweest, maar we kunnen niet
achterhalen wat. Dit is een punt van discussie. We hou-
den het dus voorlopig maar even op 5t. Willibrordus.

St. Claude de Besancon

Zpals hierboven vermeld is het tweede beeld naar Maas-
sluis gekomen als 5t. Maarten. In 1874 wordt in een in-
ventarisatie van de kerk nog gesproken over wit-
geschilderde beelden, zijnde Willibrordus en Martinus.
Eind negentiende eeuw rezen er toch vragen over de
identiteit van de heilige. De sleutel tot het vaststellen om
welke heilige het gaat ligt bij het kind dat erbij is
afgebeeld. Onderzoek uit 1888, naar aanleiding van een
bidprentje laat zien dat het kind naar alle waarschijnlijk-
heid een drenkeling is en dat het gaat om de Franse
heilige St. Claude.

St. Claude was abt van het klooster van Condat in de Jura
en bisschop van Besancon. Lang na zijn dood bracht hij
door zijn tussenkomst onder andere verdronken kinde-
ren weer tot leven. In de dertiende esuw werd het stadje
St. Claude, inmiddels vernoemd naar de heilige, een
beroemd pelgrimsoord (groter dan Lourdes nu).



...en hun lange geschiedenis

Stelt het beeld dan toch St. Claude voor, die een kind redt
of het weer tot leven wekt? In 2006 is dit uitgebreid
onderzocht. In Besancon was er bij de Inspecteur
d’Antiquités et Objets d'Art, Préfecture du Jura geen twijfel
mogelijk; het beeld stelt St. Claude voor. Er zijn talloze
afbeeldingen waar 5t. Claude met een knielend, smekend
kind wordt afgebeeld of met een overleden kind dat hij
weer tot leven wekt. Voor ons gaat het nu definitief om 5t.
Claude.

Tevens was Inspecteur Ryon van mening dat de beelden
Vlaams waren, afkomstig uit de omgeving van Antwerpen.

De beelden zijn uit lindehout gesneden en uit meerdere
houten delen samengesteld. Ze zijn van kleur voorzien
(gepolychromeerd) en staan op eenvoudige rechthoekige
voetstukken. De achterkant is uitgehold. Ze waren dus
bedoeld on in een nis of vlak tegen een muur te staan.
Alle vergulde en verzilverde vlakken zijn oorspronkelijk,
net als de rijk vergulde en beschilderde mantels.

Restauratie en conditionering

1886 De beelden worden gepolychromeerd door de
heer A. Rademaker, schilder te Maassluis.
Henderickx te Schie-
dam. Er worden brede retouches op verguldsel
en verflagen uitgevoerd.

Reparatie door H. Verbraak te Tilburg: nieuwe
retouches worden uitgevoerd en een donker
vernis wordt aangebracht.

In dit jaar staan de beelden al meer dan veertig
jaar in de kerk aan de PC Hooftlaan. Sinds 1972
had geen onderhoud plaatsgevonden. De
beelden waren in zeer slechte conditie: het hout
was door houtworm aangetast, de verflagen en
vergulde vlakken bladderden. Het opperviak
was donker, extreem vuil, en gevlekt door
verkleurde retouches. In de polychromie waren
veel lacunes ontstaan.

Dankzij de steun van sponsors konden de

1952 Restauratie door Andre

1972

2005

beelden in 2006 worden gerestaureerd.
De restauratie was in februari 2007 gereed. Er
werd ca. zeshonderd uur werk aan deze
restauratie bestead.
2007 Voor de opening van de nieuwe kerk op de
Andreasplein zijn de beelden op hun sokkels in

de narthex geplaatst.

Inmiddels is het 2024 en kunnen de beelden wederom een
flinke opknapbeurt gebruiken. De werking van kou en
warmte en de grote verschillen in luchtvochtigheid
hebben een negatieve uitwerking gehad op de beelden.
Het mag duidelijk zijn dat een restauratie een zeer
kostbare zaak is.

St. Claude de Besancon

@Vms

P Troelstraweg 5, 3144 CW Moassluis
TEL. 010-8208800

AFHAAL & BEZORGEN
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Stand van zaken in Vlaardingen

We zijn een stapje verder, maar...

Hoe is het nu... die vraag komt in gesprekken regelmatig naar voren. Het is een vraag naar de
toekomst van r.-k Vlaardingen. Hieronder de laatste ontwikkelingen.

door: Elly Barendregt
namens Stuurgroep en Bouwcommissie

Inmiddels is bekend dat de bisschop de Pax Christikerk
heeft aangewezen als r-k. kerk in Vlaardingen.

Voor de H. Lucaskerk vorderen de plannen voor de ver-
koop gestaag.

Het proces van samengaan van beide geloofsgemeen-
schappen tot één gemeenschap voor heel Viaardingen
loopt ook. In de afgelopen tijd hebben twee commissies
zich hierover gebogen, onder leiding van Hein Steneker
van het bisdom. Beide commissies hebben hun taak
inmiddels afgerond en hun bevindingen gerapporteerd
aan het parochiebestuur, het pastoraal team en de stuur-

groep.

{:(-'n evenwich ﬁﬁge L‘-ﬂ'h.'r[("«l‘%:ﬂg tudden

¢ C’EA’MJE"-?Q

De commissie ‘Naamgeving en Herinrichting’ heeft een
doorstart gemaakt onder de noemer: ‘Bouwcommissie
Herinrichting Pax Christi.

Voor wat betreft de bemensing van de Bouwcommissie is
zorgvuldig gezocht naar een evenwichtige verdeling
tussen deelnemers uit de H. Lucaskerk en de Pax Christi-
kerk. Dat is gelukt. Vanuit de H. Lucaskerk nemen deel:
Elly van Niel, Cissy Siebel en Irene Vleij. Vanuit de Pax
Christikerk: Louis Smulders (voorzitter van de commissie),
Bea Smulders en Elly Barendregt.

Irene en Bea hebben ook geparticipeerd in de commissie
‘Naamgeving en Herinrichting. Zo worden de kennis en
de wensen vanuit die commissie meegebracht naar de
Bouwcommissie.

de V\flqter
& Riikehoer

pinch 1989
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Stoelen

De Bouwcommissie is voortvarend aan de slag gegaan. In
de afgelopen periode is een inventarisatie gemaakt van
zaken die onderhoud technisch moeten gebeuren en van
zaken die nodig zijn om de kerk tot een gezamenlijk huis
voor r-k Vlaardingen te maken.

Daartoe is een document "visie Herinrichting en Program-
ma van Eisen’ opgesteld. Dit document is voorgelegd aan
de stuurgroep en vervol-
gens ingediend bij het
bisdom.

Dat er ook een finan-
ciéle kant aan het geheel
zit moge duideijk zijn.
Voorop staat dat we bij
alle plannen en ideeén
zorgvuldig naar de kos-
ten kijken. Uiteraard kij-
ken we naar wat vanuit
de Lucaskerk herge-
bruikt kan worden. Niet
alleen vanwege de fi-
nancién maar misschien

nog wel meer voor de

herkenbaarheid. Zo zullen bijvoorbeeld de stoelen uit de
kerkzaal vanuit de Lucas in de Pax geplaatst worden.
leder lid van de Commissie heeft een of meer ruimtes toe-
gewezen gekregen om de plannen verder te ontwikke-
len en offertes aan te vragen.

Uiteraard komt dit in de gehele commissie ‘op tafel. In
gezamenlijkheid worden de plannen bekeken en geac-
cordeerd voordat ze verder gebracht kunnen worden. We
zijn een stapje verder, maar er is nog veel werk te verzet-
ten voordat we als geloofsgemeenschap van r-k Vlaar-
dingen in dit gezamenlijk huis ons geloof kunnen vieren.
We zullen u via het Willibrord Actueel, Kerk aan de Water-
weg en wellicht bijeenkomsten regelmatig op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.



Op 9 mei jl. was een groep Oekrainers te gast in de
Petrus- en Pauluskerk.
Deze mensen wonen vliakbij de kerk in flexwoningen. Ze hadden hier een geslaagde

paasbijeenkomst.

T i i R i i i i e T B L e S

Pater Avin is weer terug

Bedevaart naar Banneux

leder jaar organiseert het Banneux-comité-bisdom-Rotterdam bedevaarten naar
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan

Mariétte Beco.

Van 4 t/m 8 oktober is er een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding),
begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken drs. H.A. van Zoelen.

Verder is er een afsluitende Banneux-dag, op zaterdag 9 november, in ont-
moetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker.

Voor opgaven en verdere informatie kunt u een brochure raadplegen. U kunt deze
aanvragen bij: Mw. AW. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 3693148,

e-mail: paula_opstal@hotmail.com

b.g.g. Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 3205872 e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Website: Caritas-Banneux.nl (bisdom rotterdam).

Pater Avin Kunnekkadan is eind april teruggekeerd in Nederland.
Hij heeft zijn werkzaamheden als provinciaal overste in de
provincie MNederland en Belgié van de congregatie van het
Goddelijk Woord (SVD) weer hervat. Als provinciaal was hij druk
bezig met diverse kapittel- en raadsvergaderingen in de
provincie en de congregatie als geheel. Pater Avin was
bijvoorbeeld tot in de tweede helft van juli afwezig in verband
met het generaal kapittel van de congregatie in Rome.

Met ingang van 1 augustus is hij weer halftijds beschikbaar voor
het pastoraat in onze parochie. Op de eerste en derde zondag
van de maand is hij opgenomen in het liturgisch rooster. In de
week daaropvolgend is hij in principe beschikbaar voor het
algemene pastoraat, waaronder uitvaarten. Het pastoraal team
zal nog nadere afspraken maken over de verdere inzet en
verdeling van de diverse taken.

m magazine van parochie de goede herder
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Zonnig patroonsfeest in Maassluis

Bergen verzetten in een beeld

De loatste zondag van juni wordt in Maassluis altijd het patroonsfeest gevierd: het feest van Petrus en
Paulus. Dit jaar is dit op 30 juni. Hoe vieren ze in Maassluis?

door Marianne Soors en Ria Sosef

Het feest begint vroeqg. Om 9.00 uur
zijn de twee koren al druk aan het
inzingen. Het Andreas,
Paulus-koor en het koor Intermezzo
zijn allebei actief in deze viering. Ze
worden daarbij muzikaal begeleid
door Liesbeth van Ettinger en Jan
Michel Koekebakker.

Heer is weﬁm&mg ap
geacfend

Petrus en

De meeste gezangen komen uit de
mis ‘Om ontmoeting’ van Albert
Arens. Hier is wekenlang op geoce-
fend.

Het wordt een plechtige en feestelijke
eucharistieviering. Vicaris
Van Deelen is de voorganger.

generaal
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Kunstwerk
Na de viering staan tafels en
stoelen in de narthex uitnodigend
klaar en de geur van koffie komt
ons tegemoet. Schalen met koek
en cake prijken op de tafeltjes;
niemand kan hieraan ontkomen.
Gelukkig is het mooi weer; de
deuren naar het zonovergoten
plein staan wagenwijd open.
En dan...ja, dan ga je aan de praat,
dan ontmoet je elkaar! Grotere en
kleinere groepjes, binnen en op het
plein, raken in gesprek. Je zou de
sfeer ‘warm’ kunnen noemen! Om
dat sfeervolle samenzijn nog even
vast te houden wordt al ras een ‘fris’
drankje aangeboden en hartigheid-
jes uitgedeeld. Er wordt met volle
teugen van genoten!
En...er is nog iets te
vereffenen.
Op Hemelvaartsdag vier-
de vicaris Lex van Deelen
zijn 25- jarig priester-
feest.
Voor die gelegenheid wil-
den de parochianen hem
een cadeau geven. De
keus was gevallen op een
beeldje. Helaas kon het
cadeau niet op tijd voor
het priesterfeest worden
geleverd.
Het patroonsfeest lijkt
ons een mooie gelegen-
heid om het kunstwerk
aan te bieden.

We zien een zichtbaar verraste vicaris.

De maker heeft het beeldje ‘Bergen
verzetten' genoemd en de toepas-
selijke zin: ‘Inspanningen verrichten
om vooruitgang te boeken’ als moti-
vatie gegeven.

Wij wensen en hopen dat wij samen
met vicaris Van Deelen bergen zullen
verzetten. In goede harmonie, met
Lex als bezielend leidsman. Als een
herder die zijn schapen kent en weet
wat zij nodig hebben.




Engelssprekende gemeenschap in Liduinabasiliek

Het begon ooit met vijftien mensen

De ‘Engelssprekende parochie’ heeft onderdak gevonden in de Liduinabasiliek.
Hoe is deze parochie ontstaan? Wie voelen zich er thuis?

door: Ted Konings

Op zondag 7 juli vierde Christ our
Redeemer (Christus onze Verlosser)
voor het eerst in de Liduinabasiliek.
De eucharistieviering is om half
twaalf. Het is de derde plek in
Schiedam van deze geloofs gemeen-
schap. In 1989 was zij
Rotterdam naar de kapel van zorg-

vanuit

centrum Frankeland gekomen. In
2006 besloot de gemeenschap naar
de Heilig Hartkerk te gaan, waar
meer ruimte was. Maar in 2018 werd
het weer Frankeland, omdat de
Heilig Hartkerk ging sluiten.

Lis Kleijn is een van de trekkers van

Christ our Redeemer. Hoe is deze

gemeenschap ontstaan?

Een wille pater
De Engelssprekende parochie werd
opgericht in 1963, toen enkele leren
en andere Engelstaligen besloten te
gaan kerken in een kapel van een
middelbare school in Rotterdam.

Het ging om een vijftiental mensen.
Een jaar later werd de gemeenschap
echt erkend als

parochie. Voor-

ganger was pater A. de Veer, een
‘witte pater, die lang in Afrika
had gewerkt. Hij bleef tot 1971.
In 1984 verhuisden de vieringen
naar de kapel van de zusters
Robert
Fruinstraat in West. De gemeen-
schap groeide en werd steeds
internationaler. Met zo'n honderd
kerkgangers moest er verhuisd
worden naar een grotere kapel
en dat werd Frankeland en later
de Heilig Hartkerk en wvervol-
gens opnieuw Frankeland!

De parochie trekt vooral expats
aan. De Filipino’s zijn goed vertegen-
woordigd, Afrikanen,
Italianen en anderen die Engels als
tweede taal goed beheersen.

ngﬂn({eb dat ﬁg een

pater deminicaan s

franciscanessen in de

maar ook

Velen van hen wonen in Schiedam,
Rotterdam en Vlaardingen,
soms verder weg, in Alphen aan den
Rijn of Breda. Over het algemeen
zijn ze jonger dan de kerkgangers in
‘Nederlandse” kerken. Father Nadeen
is sinds enige tijd de wvaste voor-
ganger. Bijzonder is dat hij een pater
dominicaan is en dominicanen wa-
ren van oudsher belangrijke ziel-
zorgers in Schiedam!

Er komen mensen die graag hun

maar

geloof willen vieren in hun eigen
taal, omdat dit toch een wezenlijk
onderdeel is van een cultuur. In een
nieuwe omgeving betekent het iets
vertrouwds. “Na de viering is er ook
altijld een samenkomen, met koffie
en iets lekkers’, aldus Lis, een ge-
boren Schotse.
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Parochieleven
Waarom naar de basiliek verhuisd?
Dit heeft een praktische reden. De

‘gewone’ Nederlandse zondags-
viering in de Frankelandkapel ging
naar half elf. Daardoor zou de
Engelstalige viering een half uur
later gehouden moeten worden,
vertelt Kleijn. “Dat zou betekenen
dat onze mensen pas een heel eind
in de middag weer andere dingen
konden gaan doen.” Dat wilde men
liever voorkomen.

Uit de gesprekken met het paro-
chiebestuur kwam als oplossing om
de overstap naar de basiliek te ma-
ken. Daar is de gemeenschap ook
meer onderdeel van het parochie-
leven, met mogelijkheden om elkaar
verder te helpen, met praktische en
met kerkelijke zaken, als het jon-
gerenwerk en catechese. “In het
voorjaar deden negen kinderen bij
ons de eerste communie’, vertelt
Kleijn. "De basiliek is ook makkelijker
bereikbaar per openbaar vervoer en
er is meer parkeergelegenheid.”



Vieren met je hele lichaam

De katholieke kerk staat bekend om haar rituelen en symbolen. In deze serie diepen
we elke keer een thema uit. We beginnen met ons lichaam.

Door: Gerarda Havermans-van
Mourik, (pastoraatgroep Schiedam)

Je hele lichaam

Hebt u er weleens bij stilgestaan, dat in de eucharistie-
viering ons hele lichaam meedoet? Niet alleen worden al
onze zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven)
aangesproken, ook maken we gebruik van verschillende
lichaamshoudingen en gebaren. Wat gebaren betreft
springt het kruisteken het meest in het oog. We maken dit
aan het begin en aan het einde van de viering.

g 3
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We staan als de viering begint en als we de zegen krijgen,
we zitten als we naar de preek luisteren, en we knielen (als
er knielbanken zijn, en als onze gewrichten het toelaten)
bij de consecratie. Dat gaat vanzelf, je bent dat zo gewend
van huis uit, of je doet het omdat je het anderen ziet
doen, heel vanzelfsprekend. Maar wat zeggen we eigen-
lijk met die houdingen?

Als we staan drukken we, zowel in als buiten de kerk,
respect en aandacht uit. Maar er is meer over te zeggen.
De eerste christenen zagen in het staand bidden een
symbool voor de opstanding van Christus.

Daarnaast is staan ook een teken van ontmoeting en
openheid naar de ander. Net zoals we gaan staan om
anderen bij een begroeting de hand te schudden of een
kus te geven, zo staan we bij de eucharistieviering samen,
als gemeenschap, om de Ander te ontmoeten.
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Aandachtig

Zitten is een meer ontspannen houding. Het is een teken
van mensen die vredig bij elkaar zijn, die aandachtig zijn
en kunnen luisteren. Maar als we gedurende de hele
viering zouden blijven zitten, zou onze aandacht toch wat
kunnen gaan verslappen.

Knielen heeft een bijzondere betekenis. Met knielen
maken we ons klein, we tonen onze nederigheid ten
opzichte van God, die immers altijd groter is. Knielen is
ons door God laten raken, God serieus nemen als de
volledig Andere die we nooit helemaal kunnen begrijpen.
We maken ons ook klein(er) met een buiging, en ook dat
is een teken van nederigheid.

Staand, zittend en knielend bewegen we mee met de
viering, én met elkaar. Zo zorgen deze houdingen er niet
alleen voor dat wij actief aan de eucharistie deelnemen,
ze scheppen ook gemeenschap.

In deze serie is er aandacht voor de betekenis van
de rituelen en symbolen in onze liturgie.

Als gelovigen zien en doen we veel in onze Kerk,
waarvan we de oorspronkelijke betekenis
misschien uit het oog hebben verloren, of nooit
hebben gekend. Dat kan ervoor zorgen dat we de
rijkdom van de rituelen en symbolen niet beseffen,
dat ze leeg zijn geworden. Juist de betekenis kan
zorgen voor een meer doorleefde ervaring van
onze vieringen.

STUDIO = STAGE = SOUND

Voor al uw audio oplossingen,
evenementen, livestreams,
installaties en trainingen.
or info en cont -

’ www. fix-fx.nl ® =

=Y infosfix-fx.nl
08-17423730

advertentie




Zomerse dromen

Op 29 juni was er een concert in de Jacobuskerk. Het
Promskoor onder leiding van Laurens de Boer en het
harmonieorkest van Sint Radboud onder leiding wvan
Bastiaan Uil gaven het
Uitgevoerd werden onder meer: Cantique de Jean Racine,
Vivo per Lei, Our House, Lawrence of Arabia, Lltaliani in
Algeri en La Torre del Oro. De titel "Zomerse dromen’
bedacht een concertcommissie die de organisatie op zich

concert ‘Zomerse dromen’.

had genomen.
leder jaar is er deze seizoen afsluiting met orkest en koor
en de samenwerking tussen de Jacobuskerk en Sint
Radboud is de laatste jaren beter dan ooit. We
beschouwen de Jacobuskerk als
‘toncerthuis. Het is fijn en inspirerend dat
er altijd donateurs, vrienden, familieleden
en parochianen aanwezig zijn om onze
verrichtingen te beluisteren. Ook nu zat
de kerk goed vol. Helaas was er deze
zaterdag een verkeersinfarct door het
afsluiten van de Beneluxtunnel. Onze
John en Wilma zaten vast in de file en

ons

moesten rechtsomkeert maken. Sandra
kwam op het allerlaatste moment binnen

en heeft gelukkig mee kunnen spelen.

—

Pater Carlinhos op bezoek

In de jaren 2005 en 2006 mochten we in de toenmalige
Andreas, Petrus en Paulusparochie in de vastentijd voor
een eigen doel actie voeren. Het was in de periode dat
de nieuwe kerk in aanbouw was. We vonden een toe-
passelijk doel: "Wij een kerk, zij een kerk!” Van de col-
lectes kon een kerkje gebouwd worden in Vila Santa
Maria, een heel arm stadsdeel in Monteiro (N.O. Brasil).
Het kerkje werd ontworpen met een link naar de kerk in

Maassluis en Petrus en

Paulus werden de pa-
tronen. Het kerkje
draait nu op volle toe-
ren. Het wordt behalve
voor kerkelijke bijeen-
komsten ook gebruikt
voor maatschappelijke
doeleinden en dienst-
verlening, zoals een
dokterspost, consulta-
tiebureau en voedsel-
bank. Het is een druk-
bezochte ontmoetings
tingsplaats.

Voor het Promskoor was dit een bijzonder concert: het was
de laatste keer onder leiding van Laurens de Boer. We zijn
hem zeer dankbaar voor die tien mooie jaren dat hij
leiding gaf aan het koor.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor een borrel aan
de overkant van de kerk. Een heel jaar is er door een
bouwploeg van tien pensionado’s van Sint Radboud hard
gewerkt aan de renovatie van zaal De Noord. Velen zijn op
de hoogte gehouden met vlogs en fotos, maar het

resultaat met eigen ogen aanschouwen met een borrel
erbij, was wel zo leuk.
(Tom de Vette)

De pastoor heet
Carlinhos en hij
was deze zomer
even in Maas-
sluis...hij kwam
uitrusten en wil-
de de parochi-
ianen van onze
gemeenschap

ontmoeten. Hij
is graag in onze
Petrus en Pau-
luskerk. Hij was
heel graag aan-
wezig in de Lau-
den op maan-
dag, hij vond
het fijn om voor
te gaan in de eucharistie op donderdagochtend en op

zondag ging hij mee voor in een Nederlands-Braziliaanse
viering waarbij hij Gods liefde bezong: ‘God zorgt voor
mij. Over twee jaar komt hij weer Se Deus quiser

(Als God het wil).

(Ria Sosef}
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Anders dan Andersviering

Teksten en liederen van deze tijd

Vaak wordt mij gevraagd: ‘Wat er nou anders aan een Anders dan Andersviering? En ook: ‘Is alles dan

anders? Vandaar een kleine uitlegq

door: Dick Nels

Zo'n vijftien jaar geleden is in de Pax Christikerk het idee
ontstaan om vieringen te houden die jongere generaties
meer zouden kunnen aanspreken dan de traditionele
vieringen. Want: waarom breng je de boodschap alleen
over met teksten en liederen van lang geleden. Je kunt
mensen toch ook inspireren en bemoedigen met teksten
en liederen van recenter datum.

Het idee kwam vanuit het liturgisch beraad en onder de
bezielende leiding van Kees Koeleman, in samenwerking
met enkele jongeren, werd het uitgewerkt. Natuurlijk is
niet alles wat we doen anders. Zo is er ruimte voor gebed,
een Bijbellezing, we bidden het Onze Vader.

Wal is dan wel anders?

De voorbeden worden, met uitzondering van de intenties,
niet meer voorgelezen. Op enkele plaatsen in de kerk
kunnen de aanwezigen een kaars aansteken en op dat
moment hun eigen gedachten en gebeden hebben. Soms
levert dat een ontroerende aanblik op van mensen die
diep in gedachten verzonken zijn.

In plaats van de communie met brood en wijn, nodigen
we jedereen uit om mee te delen met brood en honing,

de symbolen van een agapéviering.

Kerk aan de waterweq herfst 2024

Er zijn wverschillende tekstmomenten: een Bijbelverhaal,
maar ook gedichten en andere teksten. We proberen ook
altijd een bijpassend filmpje te laten zien. Bij elke tekst
volgt een kleine overweging en een lied.
De muziek wordt wverzorgd door een
uitsluitend popliedjes speelt. Het is verbazend hoeveel
van deze liedjes gezongen kunnen worden tijdens een
viering. Er loopt een PowerPoint presentatie mee, zodat
alle onderdelen extra
gebracht

combo dat

onder de aandacht worden

Op 13 oktober is er weer een Anders dan
Andersviering in de Pax Christikerk. De
voorgangers zijn Elly Barendregt en Jan
Voorbraak, namens 30

Het thema is: ‘Nee, dan vrogger!” Je haort vaak
Zeggen dat vroeger alles beter was. Is dat wel
waar? Is het nigt zo, dat we vroeger moeten
gebruiken om het heden en de toekomst te
duiden? Als men over tien jaar zegt dat het
vroeger allemaal beter was, dan bedoelt men
natuurlijk NU. Immers: vandaag is morgen
gisteren.

Het lied: ‘Yesterday’ van de Beatles mag
natuurlijk niet ontbreken. En wat te denken van
Summer of '68' van Bryan Adams. Maar ook
muziek van recenter datum komt aan bod: voor
het eerst een nummer van Pink Floyd.

Impuls zal bif een aantal nummers muzikale
ondersteuning bieden. Oan kiinken die liedjes
ook weer net ‘anders dan anders’. De viering
begint om 11.15 wur,
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e setten de WM op de apmén?omnc{
van bet seiroen Geloofsverdieping 2024-2025
7601»6 « ootk ?

GOD IS NIET DOOD
HIJ IS VERSTOPT

Y IR T L T Y

TR heb Mijzelf verborgen
maat miemand wil Maj
zoeken

b

Start van een nieuw seizoen
“Geloofsverdieping”

Frank Bosman vertelt over
zijn artikel in “Mariénburg”
- Wie zoekt, die vindt -

(zie Kerk aan de Waterweg, zomer-editie)

Er is gelegenheid de avond te starten met een eenvoudige maaltijd.

s, Petrus en Pauluskerk, Maassluis
YY) Vrijdag 13 september 2024
Maaltijd, aanvang 18.30 uur
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Aanmelden: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2024 - 2025

Thema: in beweging

‘In beweging blijven, hoe vaak horen we dat niet, zeker
als je tot de senioren behoort. Beweging is goed voor lijf
en leden en goed voor je mentale gezondheid. En dat
geldt natuurlijk niet alleen voor de senioren. Dit valt niet
altijd mee, een beetje 'bankhangen’ lokt soms meer dan
bijvoorbeeld de fiets pakken en er op uit gaan. Maar ja,
stilstand is achteruitgang... en dat geldt niet alleen voor
individuen. In de maatschappij zie je vaak dat bedrijven
niet inspelen op tendensen in de tijJd en dan failliet
gaan. Maar we zien ook dat werknemers, om bij te
blijven, in een soort ratrace raken en met een burn-out
uitvallen. Twee uitersten: passief zijn of jezelf voorbij
rennen. Balans daarin vinden is een kunst.

Geldt dat ook niet voor de kerk? Niet verstarren, luisteren
naar de tekenen van de tijd en daarop inspelen, oog
houden voor het welzijn van Gods volk onderweg.
Verder stilstaan bij hen die dreigen uit te vallen, ocor
hebben voor wat hen beweegt, zodat we ook als kerk ‘in
beweging’ blijven.

Als werkgroep Geloofsverdieping willen we natuurlijk
ook niet stilstaan, en proberen we een balans te vinden
tussen nieuwe en vertrouwde activiteiten.

Het nieuwe seizoen openen we met een intrigerende
lezing. Cultuurthecloog Frank Bosman komt vrijdag 13
september spreken over zijn artikel ‘God is niet dood, Hij
is verstopt. Op de vorige pagina leest u er meer over. We
starten de avond met een eenvoudige maaltijd.

Heeft u ideeén voor activiteiten die ons geloof kunnen
verdiepen? We horen het graag, wellicht kunnen we ze
opnemen in het programma, dat u kunt lezen op de vol-
gende pagina's.

De leden van de werkgroep wensen ons allen een mooi
seizoen Geloofsverdieping, waar we volop 'in beweging'
zijn op onze geloofsweg.

Aanmelden voor een activiteit kunt u via een centraal
emailadres, te weten:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

onder vermelding van de naam van de activiteit waaraan
u wilt deelnemen. Graag ook uw emailadres, telefoon-
nummer en de deelgemeenschap waar u bij hoort.

Steef Lokken, Riek Wouters, René Eysink Smeets,
Elly Barendregt.
Parochiéle werkgroep Geloofsverdieping.

ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VL AARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER

Rust, innerlijke vrede en

harmonie door meditatie

Elke 2e vrijdagavond van de
maand, van 20.00 tot ca. 21.00

WAAR

Vlaardingen, Pax Christikerk

uur. 11 oktober, 15 november (let

op: afwijkende datum), 13 dec

Op trektocht
Start: 9.30 uur
Einde ca. 16.00 uur

Zaterdag 7 september

Vlaardingen:
Start bij de Pax Christikerk
Einde bij de H. Lucaskerk

Opening van het seizoen:

God is niet dood, Hij is verstopt. Maaltijd: 18.30 uur
Lezing door Dr. Frank Bosman.
Vooraf: Gelegenheid vaoor een 19.30)

eenvoudige maaltijd.

Vrijdag 13 september

Maassluis:

Petrus en Pauluskerk

Lezing: 20.00 uur (inloop vanaf

Lectio Divina — samen verhalen
lezen uit de bijbel

Zaterdagen 12 en 19 oktober.
Tijd: van 14.00 - 15.00 uur

Schiedam:

Pastorie van de basiliek

De geschiedenis van het
Godsbeeld

Zaterdagen 12 en 19 oktober.
Tijd: van 14.00 - 15.00 uur

Schiedam:
Pastorie van de Jacobuskerk
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VERVOLG ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT

Licht rond Allerzielen,

WANNEER

Zondagmiddag 27 oktober.

WAAR

Vlaardingen:

workshop Bloemen- arrangement Na de viering: koffie, lunch en Pax Christikerk
maken rond Allerzielen workshop tot ca. 16.00 uur.
Frank Kazenbroot vrijdag 8 nov. aanvang 20.00 uur Maasluis:

Vooraf gelegenheid voor
deelname maaltijd

Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken

Maassluis:

zat. 30 november van 10.00 tot ca.

12.00 uur

Vlaardingen:
Voor volwassenen

zat. 30 november van
13.00 tot 15.00

Voor gezinnen met kinderen

Maasluis:

Petrus en Pauluskerk

Vlaardingen:
Pax Christikerk

Vlaardingen:

Zat. 30 november van Pax Christikerk
16.00 tot 18.00 uur
Kloostergangers 13-15 december Maassluis:

2 daagse reis naar de Abdij van
Egmond

Muziek workshop Vredesweek

Dinsdag 17 september
Van 19.00-20.00 uur

Aanmelden kan tot 15 september

AANBOD VOOR JEUGD EN JONGEREN

Vlaardingen:
Pax Christikerk

Zing mee met Okido

Start: 1 okt. van 19.00-20.00 uur,

vervolgens alle even weken

Vlaardingen:
Pax Christikerk

Dierenzegening

Vrijdag 4 oktober i
inloop van 18.30 - 19.00 uur

Vlaardingen:
Pax Christikerk

St. Maarten

Maandag 11 november
Tijd: 19.00 tot ca. 20.00 uur
Maandag 11 november
Tijd: 18.30 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk
Schiedam

Jacobuskerk

Schrijven voor Amnesty

In november. De exacte datum

wordt nog bekendgemaakt.

Vlaardingen:
Pax Christikerk

Adventskrans maken voor

gezinnen
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Zaterdag 30 november
Van 16.00 tot 18.00 uur

Vlaardingen:
Pax Christikerk



Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er
onvoldoende belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.

RUST, INNERLUKE VREDE EN HARMONIE
DOOR MEDITATIE

Inhoud: Meditatie is het
tot rust brengen van de
geest, deze vrijmaken van
rusteloze emoties en
gedachten. Het helpt om
stress en angstgevoelens

4 te verlichten, om beter
|, met het leven om te
gaan. Het versterkt het
lichaam van binnenuit en
vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie
bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven.
Daarom is het goed om dit een onderdeel van je leven te
maken. Soms is het al genoeg om tien of vijftien minuten
gewoon even stil te zitten.

Vorm: een aantal oefeningen om ons lichaam voor te
bereiden, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen,
concentratietechniek en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol.

Plaats: Pax Christikerk.

Datum en tijd: in principe elke tweede vrijdagavond van
de maand: van 20.00 - ca. 21.00 uur. De data zijn:

11 oktober, 15 november (let op: afwijkende datum),

13 december.

Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee.

Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en iets
mee te nemen om warm te blijven.

Aanmelden: is noodzakelijk, bij voorkeur via het
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of via tel. nr.06 10709911

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

OP TREKTOCHT

Inhoud: We pakken de fiets en gaan op trektocht langs
diverse kerken en bezienswaardige plaatsen.

Bij de Pax Christikerk in Vlaardingen verzamelen we, na
een kopje koffie stappen we op de fiets en gaan we naar
de voormalige r.-k. begraafplaats aan de Vlaardingerdijk
in Schiedam. Onze trektocht brengt ons daarna naar de
Liduinabasiliek, eveneens in Schiedam.

We vervolgen onze route naar Vlaardingen, naar de kerk
van de Nazarener. Na het bezoek is het tijd voor de lunch
die, verzorgd door Lucas Cooking, klaar staat in de

H. Lucaskerk. Vervolgens lopen we naar de Grote kerk op
de Markt.

wist u dat de Grote kerk een rijke rooms-katholieke
historie kent? Hierna lopen we weer naar de H. Lucaskerk.
Onderweqg is er nog veel te vertellen over de geschiedenis
van Vlaardingen. In de Lucaskerk is er een kort meditatief
moment. Ter afsluiting staat er nog een kopje thee of
koffie voor ons klaar en is er gelegenheid om samen na te
praten. (Wijzigingen in het programma voorbehouden.)
Vorm: Fietstocht langs kerken en bezienswaardige
plaatsen in Schiedam en Vlaardingen.

Begeleiding: In Schiedam: Lidwien Meijer, in
Vlaardingen: iemand van de kerk van de Nazarener.
Stadsgids Aad van der Horst begeleidt de beklimming
van de toren, de geschiedenis rond de kerk en de
wandeling naar de H. Lucaskerk (de Grote kerk is niet te
bezichtigen). Het maximum aantal
mensen dat de toren kan
beklimmen is vijftien. Bij meer deel-
nemers is er een alternatief
programma. Algehele codrdinatie:
leden van de werkgroep

geloofsverdieping Vlaardingen.
Plaats en tijd: Zaterdag 7 september 2024. Start om 9.30
uur bij de Pax Christikerk.

Einde van het programma ca. 16.00 uur

Aanmelding: Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
via tel. nr. 06-10709911, of via de intekenlijst in de hal van
de kerk.

Kosten: £ 10,00 (inclusief koffie, thee, lunch en
begeleiding)

GOD IS NIET DOOD, HUJ IS VERSTOPT

-- openingsavond van het seizoen 2024-2025 --
Vooraf: Er is gelegenheid om de avond te starten met een
eenvoudige maaltijd.

Inhoud :Frank Bosman bespreekt met ons zijn artikel ‘God
is niet dood, Hij is verstopt’ onder
het adagium: ‘Wie zoekt, die vindt.
Vorm en begeleiding: Frank
gebruikt het volgende sprookje om
op zoek te gaan naar de verborgen
God van de 21e eeuw: een joods
jongetje speelt verstoppertje. Als
hij na heel lang wachten uit zijn
schuilplaats komt, merkt hij dat zijn
vriendje al lang gestopt is met
zoeken en naar huis is gegaan.
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Geloofsverdieping
Het jongetje doet zijn beklag bij zijn vader, de rabbijn.
Deze breekt in tranen uit en zegt: "dit is precies wat God
over zichzelf zegt: Ik heb mijzelf verborgen maar niemand
wil mij zoeken”,

Na een korte pauze praten we in groepjes over de lezing, met
gespreksvragen. We eindigen samen met het uitwisselen van
ervaringen. Tenslotte is er nog gelegenheid voor ontmoeting
onder het genot van een hapje en een drankje.

Begeleiding: Dr. Frank Bosman, cultuurtheoloog en René
Eysink Smeets, lid parochiéle werkgroep
Geloofsverdieping.

Plaats: Petrus-en Pauluskerk, Maassluis,

Datum en tijd: Vrijdag 13 september 2024

De maaltijd begint om 18.30 uur.

Inloop avond:19.30 uur, aanvang: 20.00 uur,

eind: ca. 22.15 uur

Aanmelding: \ooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via
e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via
de intekenlijst in de kerk.

Vermeld a.u.b. of u deelneemt aan de eenvoudige maaltijd en
graag uw emailadres en uit welke deelgemeenschap u komt.
Kosten: De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.

LECTIO DIVINA

-- samen verhalen lezen uit de Bijbel--

Inhoud en vorm: Het lezen van een verhaal uit de bijbel
en noteren wat je persoonlijk aanspreekt of verrast.
Daarna delen we dit met de groep.

Begeleiding: diaken Steef Lokken.

Plaats: de pastorie van de basiliek.

Datum en tijd: dinsdagavonden 17 september, 15 oktober
en 19 november van 19.30 tot 21.00 uur.

Opgave: Aanmelden is wenselijk.

Dit kan via e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

of via tel. nr. 06-10709911

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

DE GESCHIEDENIS VAN HET GODSBEELD

Inhoud: Twee lezingen over de geschiedenis van het
Godsbeeld in de Indo-Europese cultuur.

Vanaf het begin van de geschiedenis (het eerste schrift)
volgen we de ontwikkeling van het Godsbeeld in grote
stappen door de verschillende landen en culturen. Allengs
wordt het Godsbeeld minder concreet, het ontwikkelt zich
en soms duikt er een oude religie weer op. Alle grote
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wereldgodsdiensten komen aan bod met hun soms
dramatische omwentelingen.

Vorm: Lezing met
lichtbeelden door Leo
Festen.

k_ ® -.- —vg;
het Godsbeeld ‘1 __

Plaats: Pastorie van de
Jacobuskerk. Data en
tijd: zaterdagen 12en
19 oktober van 14.00 -
15.00 uur.
Aanmelden: op de pastorie van de Jacobuskerk
dinsdag — donderdag 9:30-11:30 uur,

telefonisch via tel. 010-4709719, of via e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Kosten: gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

LICHT ROND ALLERZIELEN

-—-bloemenarrangement maken rond Allerzielen --

Inhoud: Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die
ons in de afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan
hen, noemen hun naam en halen hen dichtbij in onze
herinnering.

Op 27 oktober, de zondag voor Allerzielen, gaan we een
bloemarrangement maken, speciaal gericht op Allerzielen.
Met de kleuren en materialen die passen bij Allerzielen en
met licht, omdat we geloven en hopen dat degene die ons
zo dierbaar was, nu geborgen is in het eeuwig Licht.
Vorm: Na de viering drinken we koffie en lunchen we met
elkaar. Daarna gaan we het bloemarrangement maken,
om een dierbaar iemand te gedenken. Maar ook als je te
maken hebt met verlies van werk, huis, gezondheid
of...vult u maarin, is dit een mooie vorm om te gedenken,
in het Licht te brengen. Misschien vertellen we elkaar over
wie of wat ons zo na aan het hart ligt.

Begeleiding: Rita Vlierhuis en Dien van Bel

Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen

Datum en tijd: Zondagmiddag 27 oktober, na de viering
(12.15 uur) tot circa 16.00 uur.

Aanmelden: Vooraf aanmelden (tot uiterlijk 23 oktober]) is
noodzakelijk in verband met materialen en lunch. Dit kan
via emailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl telefonisch
via 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de
kerk.

Kosten: Voor de lunch en het bloemarrangement € 15,00.
(Graag zelf een snoeischaar en een mesje meenem
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FRANK KAZENBROOT
- ‘zo kan het licht erin -

Inhoud: Een meditatieve bijeenkomst over het leven en de
liederen van Leonard Cohen. Deze dichter en zanger heeft
prachtige liederen gemaakt die je ziel raken. Thema's als
liefde en eenzaamheid, licht en donker, verlangen en
religie worden op poétische wijze bezongen. Bekende
liederen zijn Suzanne en Halleluiah.

Werkvorm en begeleiding: Frank Kazenbroot laat zeven
liederen horen en vertelt daarover. Frank is geestelijk
verzorger in een ziekenhuis en schreef het boek: Wees lief
voor deze ziel, veertig vensters op
Leonard Cohen.

Datum en tijdstip: Vrijdagavond 8
november. Aanvang: 20.00 uur.

Er is gelegenheid vooraf deel te nemen
aan een eenvoudige maaltijd.
Aanvang: 18.45 uur.

Aanmelden is noodzakelijk.

Locatie: Petrus en Pauluskerk,
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
Achter de kerk is gratis parkeer-

gelegenheid.

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelding: email:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Graag vermelden of u deelneemt aan de maaltijd.

WORKSHOP ADVENTSKRANS MAKEN in Maassluis

Inhoud: Waarom maken mensen al sinds lange tijd een
Adventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan.? Wat zijn de
symbolen, wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent
willen we erbij stilstaan. En we maken er ééntje voor thuis.
Deze ochtend is voor jong én oud, dus neem mee wie je
wilt.

Vorm, begeleiding: Het is een workshop, dus je gaat zelf
aan de slag. Marjoes van Lier is een ervaren

en creatief persoon.

Datum en tijd: Zaterdag 30 november 2024, van 10.00 uur
tot ca. 12.00 uur.

Locatie: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1

3144 PL Maassluis (Achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Kosten: Een bijdrage van € 10,00 voor aanschaf van de
materialen. Mocht dit bezwaarlijk zijn, neem dan contact
op met de pastoraatgroep (René Eysink Smeets).
Aanmelden: Voor 18 november a.s. via het-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Bij te weinig
aanmeldingen

kunt u eventueel
meedoen bij de deel-
gemeenschap in
Vlaardingen.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

ADVENTSKRANS MAKEN in Viaardingen
—verlangen naar licht—

Inhoud: Tijdens de Advent wachten we op lichtin de
duisternis. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt,
leven we toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘Licht
der wereld! Het Latijnse woord voor ‘komst’ is adventus.
Daarom worden de vier weken voor Kerstmis Advent
genoemd. ledere zondag brandt er een kaars méér op de
adventskrans in de kerk. Ook thuis kun je met een eigen
adventskrans zorgen voor meer licht in de duisternis, en
zo uitzien naar het Kerstfeest.

Vorm en begeleiding: \We staan stil bij de betekenis van de
adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door
Sandra van 't Oor, Jetske en Elly Barendregt. Voor
materiaal wordt gezorgd.

Plaats: Pax Christi kerk.

Datum en tijd:

Zaterdag 30 november van 13.00 - 15.00 uur
Aanmelden: tot en met 21 november is noodzakelijk in
verband met de aanschaf van materialen. Bij voorkeur via
het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl (vermelden:
workshop adventskrans maken voor volwassen of
gezinnen Pax Christi) of via het aanmeldformulier in de hal
van de kerk.

Kosten: € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf
een snoeischaar meenemen). r

Adventskrans maken
voor gezinnen
Zaterdag 30 november

We beginnen om 16.00 uur,
einde ca. 18.00 uur.

Ouders en kinderen zijn van
harte welkom om met elkaar €én of twee kransen te
maken (afhankelijk van het aantal deelnemers per gezin)
Samen gaan we aan de slag om een mooie krans te maken
voor in huis.

Maar wat betekent nou zo'n krans, waarom met groene
takken? We luisteren naar de verhalen, gedichten en
zingen liedjes. En natuurlijk is er drinken met wat lekkers
erbij.

Aanmelden: (tot en met 21 november | is noodzakelijk in
verband met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via
het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl (vermelden:
workshop adventskrans maken voor volwassen of
gezinnen Pax Christi) of via het aanmeldformulier in de hal
van de kerk.

Kosten: € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf
een snoeischaar meenemen.
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KLOOSTERGANGERS
reis en verblijf in de 5t. Adelbertabdij

Inhoud: De globale inhoud van de reis is: 's-morgens
vertrekken, s-middags
aankomst in de abdij. Na
de lunch een aflevering
van de tv-serie
‘Kloostergangers’ bekijken
met een nagesprek.
Daarna deelnemen aan

het leven in de abdij.

Op de tweede dag is er ook gelegenheid voor een
wandeling, meditatie, etc.

Op de derde dag vertrekken we na de lunch naar Haarlem
voor een bezoek aan de Sint Bavo-basiliek. Op de terugreis
zullen we onderweg het afsluitende diner gebruiken.
Data: Van 13 - 15 december. Tijden en meer informatie
worden nog bekend gemaakt.

Kosten: Bezoek en verblijf in de abdij, twee nachten, ca.

€ 130,--/pp. Dat is exclusief toeristenbelasting. De
bijkomende kosten (bus, afsluitend diner, etc.) bedragen
ca. € 80,00 pp. Totaal ca. € 210,00 pp.

Opgave: U kunt zich aanmelden tot 15 septemberin
verband met reservering data in het klooster.

via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of
via de intekenlijst in uw kerk.

Vermeld a.u.b. uw emailadres, tel. nummer en vanuit welke
deelgemeenschap u deel neemt.

ACTIVITEITEN VOOR

JEUGD EN JONGEREN

MUZIEKWORKSHOP IN DE VREDESWEEK
Inhoud: Van 14 tot 22 september is de Vredesweek. Op
dinsdag 17 september is er voor kinderen in de
basisschoolleeftijd een muziekworkshop in het teken van
vrede. We gaan op zoek naar het geluid van vrede. We
maken onze eigen muziek en we gaan samen een lied van
vrede zingen.

Dat doen we onder leiding van Annika en Marit van Reisen,
de muzikale leiding van kinderkoor Okido. Doe je ook
mee?

Wanneer: dinsdag 17 september, 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Pax Christikerk

Aanmelden: graag vooraf even aanmelden met een
mailtje naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com; vermeld
graag even de naam van het kind en leeftijd

Kosten: geen kosten

ZING MEE MET OKIDO

Inhoud: In cktober gaan we weer beginnen met de
repetities van kinderkoor Okido, voor kinderen vanaf ca.
groep 3. We repeteren om de week (even weken) op
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dinsdag van 19.00 - 20.00 uur.

Na de herfstvakantie, vanaf 12 november, beginnen we te
oefenen voor de Kerstviering.

Begeleiding: Annika en Marit van Reisen

Wanneer: van dinsdag 1 oktober elke even week op
dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Plaats: Pax Christikerk

Aanmelden: s fijn via jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
Kosten: geen kosten

DIERENZEGENING

Inhoud: leder jaar op 4 oktober is het dierendag.
Natuurlijk zorg je altijd goed voor je huisdier, maar op
dierendag is er wat extra’s. Misschien zou je wel heel graag
een dier willen, maar kan dat niet. Misschien heb je wel
een heel speciale knuffel waar je goed voor zorgt.

Hebben jullie wel eens gehoord van Franciscus? Hij leefde
heel lang geleden. Hij was rijk, maar hij gaf al zijn
bezittingen weg en stelde zijn leven in dienst van God.
Franciscus hield veel van dieren. Er wordt gezegd dat hij
met dieren kon praten. Hij bad veel voor de dieren, of God
niet alleen voor de mensen maar ook voor de dieren wilde
zorgen. Hij stierf op 3 oktober. Op 4 oktober is zijn
feestdag en dat is nu ook dierendag.

Vorm: Op 4 oktober mag je met je dier of je knuffel naar de
kerk komen. Dan gaan we leuke liedjes zingen, een mooi
verhaal vertellen over Franciscus en bidden dat God voor
de dieren wil zorgen. Als het mogelijk is legt de pastor zijn
hand op het kopje van je dier of van je knuffel en spreekt
een mooie gebedje uit. Een zegen noemen we dat.
Misschien gaan we meer leuke dingen doen, die bedenken
we nog! Kom je ook?

En misschien hebben opa en oma een huisdier en willen ze
ook komen, of je vriendje of vriendinnetje, of je buren. Dat
mag natuurlijk.

Begeleiding een pastor en de jongerenwerkgroep

Plaats: Pax Christikerk

Begeleiding: een pastor

Plaats: Pax Christikerk

Datum en tijd: vrijdag 4 oktober 2024, inloop van 18.30
uur tot 19.00 uur

Aanmelden: niet nodig Kosten: geen kosten

ST. MAARTEN - Schiedam

lampion en fakkeloptocht

Inhoud: Op 11 november vieren we traditiegetrouw het
Sint Maartenfeest. Dit jaarlijks evenement in
Schiedam-Noord gaat terug naar de tijd, waarin er in
Noord twee katholieke kerken waren, de 5t. Martinuskerk
(Sint Maarten is een andere naam voor dezelfde heilige)
en de St. Jacobuskerk.

Wie was Sint Maarten? In de vierde eeuw was hij de
bisschop van de Franse stad Tours en een belangrijke
grondlegger van het christendom in Galicié. Hij werd één
van de populairste heiligen in de middeleeuwen, omdat
hij een eenvoudig leven bleef leiden. Zijn feestdag van 11
november valt op de dag van zijn begrafenis.
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Na het sluiten van de Martinuskerk ging de traditie van het
Sint Maartensfeest door vanuit de Jacobuskerk. Wij
verwachten dat er dit jaar ook weer vele kinderen naar de
kerk komen, met hun lichtende lampions en vergezeld

van hun ouders. Daar wacht Sint-Maarten hen op.

Binnen speelt het jeugdorkest van Sint Radboud
toepasselijke liedjes en we kijken naar een toneelstukje
over Sint-Maarten, opgevoerd door de kinderen van
groep1/2 van juf Louise van basisschool de Vlinder.
Vervolgens lopen we in een lange stoet met de
brandende lampionnetjes rondom de kerk in de
pastorietuin, met natuurlijk Sint Maarten voorop. Dat was
afgelopen jaar een geweldig, sfeervol gezicht.

Bij terugkomst in de kerk is er voor de ouders koffie of thee
en voor de kinderen limonade met natuurlijk het zakje
snoep.

Plaats: HH. Jacobus en Martinuskerk

Datum en tijd: 11 november om 18.30 uur

Aanmelden: hoeft niet. Kosten: geen kosten

ST. MAARTEN - Viaardingen

lichtjesfeest

Inhoud: 11 november is de naamdag van Martinus van
Tours, ook wel Sint Maarten genoemd. Sint Maarten werd
bekend doordat hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf
aan een arme bedelaar. Na een droom koos hij om verder
te leven als een christen. Het Sint-Maartensfeest wordt
ook wel het lichtjesfeest genoemd en wordt in Nederland
volop gevierd. Dit jaar organiseren wij op vrijdag 8
november onze eigen Sint-Maartensviering voor kinderen
van 4 tot 14 jaar.

We gaan een lampion knutselen en luisteren naar het
mooie verhaal van Sint Maarten. Vier jij dit lichtjesfeest
met ons mee?

Begeleiding :\Werkgroepen gezinsvieringen en
Kinderwoorddienst

Plaats: Pax Christikerk,

Datum en tijd: vrijdag 8 november van 19.00 uur tot circa
20.00 uur

Aanmelden: in verband met het regelen van materiaal
graag aanmelden voor 4 november 2022 via
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

Kosten: geen kosten.

Schrijven voor Amnesty

Inhoud: Wanneer is de laatste keer dat jij een
handgeschreven brief ontving? Een persoonlijke brief
maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook Amnesty's
meest beproefde actiemiddel. Met postzakken vol
handgeschreven brieven zet Amnesty autoriteiten onder
druk en zorgen ze dat onrecht stopt. “In 1960 besloot de
Britse advocaat Peter Benenson een daad te stellen. Hij
riep op om brieven te schrijven voor mensen die
gevangen zaten, gemarteld of geéxecuteerd werden
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omdat hun mening of religie niet geaccepteerd werd door
hun regering. Die actiemethode was simpel én briljant.
ledereen kon meedoen. De massale druk die zij
uitoefenden op machtshebbers die de mensenrechten
schonden, werkte. En dat werkt nog steeds.” Zo werden in
2023 brieven geschreven voor Cecillia en Joanah uit
Zimbabwe. Cecillia en Joanah demonstreerden tegen het
coronabeleid van de regering. Ze werden opgepakt,
gruwelijk mishandeld en seksueel misbruikt. Nadat ze de
daders hadden geidentificeerd, werden ze aangeklaagd
vanwege de ‘verzinsels' en riskeerden een jarenlange
gevangenisstraf. In juli 2024 werden de vrouwen
vrijgesproken.

Wij organiseren onze eigen schrijfactie voor Amnesty. Op
basis van voorbeeldbrieven gaan wij met zo veel mogelijk
jongeren in november zo veel mogelijk brieven schrijven
die we opsturen naar Amnesty. Vrienden en vriendinnen
zijn ook welkom om mee te doen.

Begeleiding: Werkgroep Jongerenactiviteiten

Plaats: Pax Christikerk

Datum en tijd: november 2024. De exacte datum en tijd
worden later bekend gemaakt.

Aanmelden: In verband met het regelen van het
benodigde schrijfmateriaal is aanmelden gewenst via
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com.

Kosten: geen kosten

In het overzicht wordt de locatie aangegeven waar de
activiteit wordt gehouden.

De adressen van de diverse locaties zijn:

Maassluis:

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
{achter de kerk is gratis parkeerruimte)

Viaardingen:

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Pax Christikerk: Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam:

Basiliek (pastorie): Singel 104, 3112 GS Schiedam.

Centrum de Wilgenburg: (achter de basiliek) Land van Ris 6,
3112 DT Schiedam.

H.H. Jacobus en Martinuskerk: Kerkwegq 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt
deelnemen. In de beschrijving staat vermeld hoe zich
kunt aanmelden.
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Terugblik op de film: The Letter

Op woensdagavond 24 juli keken we met een aantal
parochianen naar de documentaire film ‘De Brief’ uit
2022. Het werd een boeiende avond. Waar ging deze
film over?

Uit verschillende werelddelen reizen mensen op uit-
nodiging van de paus naar Rome om met hem te
spreken over de gevolgen, die zij allen ondervinden,
van de klimaatcrisis.

Het Vaticaan stuurde uitnodigingsbrieven naar alle
windstreken, naar verschillende bevolkingsgroepen. Zo
ging er een brief naar Senegal waar een aantal dorpen
door de zeespiegelstijging verdwenen zijn. Een arme uit
hun midden ontving een uitnodiging van de paus.
lemand van de inheemse volken van Brazilié ontving
ook een brief. Delen van het Amazoneregenwoud moe-
ten plaats maken voor soja- en rijstbouw en rundvlees-
productie.

Ook ging er een uitnodiging naar een jonge klimaat-
activiste in India, die erg bezorgd is over de bos-
branden, de overstromingen en landverschuivingen.
Vervolgens ontving een echtpaar op Hawaii een brief.

Zij controleren de conditie van het koraalrif. Als de
temperatuur van de zeeén met twee graden Celsius
stijgt gaat 99 procent van het koraal verloren).

We zien hoe alle genodigden naar Rome komen om met
elkaar in gesprek te gaan en te leren hoe dit probleem
aan te pakken. We zien ze rondwandelen in Assisi, de
stad van de Heilige Franciscus. Hij inspireert de mili-
eubeweging en de paus. Al in 1986 kwamen ver-
tegenwoordigers van de vijf wereldreligies met mili-
eugroeperingen voor de eerste keer bij elkaar in Assisi.
Paus Franciscus roept met zijn encycliek Laudato 5i uit
2015 op tot een sterkere verbondenheid met de natuur.
Er is een samenleving mogelijk waar evenwicht is en
verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk,
natuur en bebouwing. De centrale gedachte is dat we
kunnen leven wvanuit een spiritualiteit van verbon-
denheid met God, medemensen en de aarde. De heilige
Franciscus van Assisi is hierin een voorbeeld.

Nieuwe generaties, gesteund door wetenschappers,
moeten proberen de wereld te redden en dat zal op
bepaalde plekken wat makkelijker gaan dan op andere.
De film werd kort nabesproken onder het genot van een
drankje en een hapje. Zaken die aan de orde kwamen:
hoe gaan wij in onze parochie en ons gezin om met het
milieu?

Marianne Soors

Programma Vredesweek (nog in de steigers)

Donderdag 12 september, 20.00 uur, presentatie
programma op het stadhuis.

Vrijdag 13 september, 20.00 uur, filmavond in de
Windwijzer.

Zondag 15 september, in diverse kerken vredesvieringen.
In de Windwijzer is Zin op zondag gewijd aan vrede.
Maandag 16 september, 13.30 uur, workshops voor
scholieren van VOS-internationale schakelklas, Mavo-VOS
en het Geuzencollege, in Kade 40.

Dinsdag 17 september, debatavond in De Windwijzer met
een spreker

Donderdag 18 september, 17.30 uur, ontmoeting met
Nieuwe Vlaardingers, in de Lucaskerk

Zaterdag 21 september, 15.00 uur, verkoop van
schilderijen, Centrum Liesveld

Zaterdag 21 september, 17.30 uur, De Telder (wijkcentrum
West, dialoogavond met Palestijns diner

Zondag 22 september, 10.30 uur, Kerkcentrum Holy,
oecumenische themaviering. Om half 2 start de
vredeswandeling.
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En verder:
12 september tot 15 oktober: Gedichtenwedstrijd: ‘Samen
voor vrede Nu!' in centrum Liesveld.

12 september tot 22 september: expositie
vredesweekschilderijen in centrum Liesveld.

13 tot 22 september: vlaggen en witte lintjes voor vrede.

Actuele informatie:

PAX Ambassadestad van Vrede

Secretariaat: Julianalaan 48 - 3135 JJ Vlaardingen
Telefoon: 0630565296 - Email:
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl

Facebook:
http://www.facebook.com/PAX-Ambassade-van-Vrede-VI
aardingen

Website: Landelijk PAX
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activitei
ten/#events

v

Samen voor Vrede
Nu!




Programma staat nog in de steigers

Vredesweek in een wankele wereld

De vredesweek is dit jaar van 13 tot 22 september. In Vlaardingen werkt PAX Ambassade van Vrede
met het thema: Samen voor Vrede. Nu!

PAX Ambassade van

VVREDE

Vlaardingen

Wat willen we bereiken met de activiteiten deze week?
Ten eerste  willen we de
internationaal en

dialoog bevorderen:
lokaal. In Vlaardingen zijn grote
gemeenschappen van Oekrainers en Palestijnen. Ook is
er veel armoede. Hebben we het over Ik’ of over "‘Wij'?
Verder willen we samen de brugfunctie van cultuur
ervaren en ervan leren. In de vorige jaren ontwikkelden
kunstenaars community art projecten. Oud en jong,
nieuw en langer ingeburgerd, velen deden hieraan mee.
Samen werd getekend en geschilderd, met als resultaat:
twaalf grote doeken! Vier zijn er al verkocht en de overige
acht worden in de Vredesweek verkocht, met als doel de
schilderijen voor een breder publiek beschikbaar te
houden.

We hopen dat er gedichten geschreven gaan worden,
geinspireerd door deze schilderijen. Vlaardingse dichters,
bekend en onbekend, worden opgeroepen om de
schilderijen te bekijken (waarschijnlijk weer bij een
Vredeshalte op het Liesveld) en te gaan schrijven - in
welke taal dan ook. Zo komt men Samen voor Vrede. Nu!
Wat willen we bereiken met de activiteiten deze week?

A
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SAMEN VOOR
VREDE. N1}

Wandelen

Ten slotte is er de traditionele wandeling. Dit jaar is er
aandacht voor de verborgen schade die oorlog teweeg
brengt, zoals voedselschaarste, het angstige thuisfront,
ontheemd zijn.

De wandeling is drie kilometer lang en het geheel duurt
twee uur. Er zijn enkele stopplaatsen. Bij het eindpunt zijn
er hapjes en drankjes. De start is om 14.00 uur bij
Buurtpunt Groot Ambacht aan de Rotterdamseweg 176.
Verzamelen tussen 13.30-14.00 uur in de Wim Oomenzaal
aldaar. Er zijn verder geen kosten.

De organisatie roept op geéén kleurrijke uitingen zoals
vlaggen mee te brengen en zoveel mogelijk in het wit
gekleed te gaan.
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Diaconie

Hij weet dat gij deze dingen nodig hebt.

Daarom zeg Ik u: Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Want
dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij deze dingen nodig hebt. Moar zoek eerst
het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor
de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

Mattheus b6

door: Taco van der Meer( diaken)

Ik zie mezelf nog staan met mijn medestudenten van de
theologieopleiding, in een kringetje rond de docent
exegese, Piet Farla. We waren ontevreden over onze
beoordeling van het tentamen. Waarom had hij bepaalde
antwoorden niet goed gerekend? Wij bedoelden toch
precies wat hij zojuist had gezegd bij de nabespreking?
Waarop Piet zei: "Misschien hebben jullie het inderdaad
zo bedoeld, maar wanneer je het niet zorgvuldig kunt
formuleren, heb je het volgens mij nog niet begrepen.
Daar konden we het mee doen.

In de jaren daarna ben ik gaan begrijpen wat hij daarmee
bedoelde. |k kreeg door dat scherper formuleren het
gevolg was van een groeiend begrip. Sterker nog; ik zeg
het ook wel tegen mijn leerlingen die bezig zijn zich de
Nederlandse taal eigen te maken. "Misschien hebben
jullie het zo bedoeld, maar als je het niet duidelijk genoeg
kunt opschrijven, heb je het volgens mij nog niet goed
begrepen” U zult verbaasd zijn hoeveel leerlingen dit
oppikken.

Wat heeft dit verhaal nu te maken met de bovenstaande
tekst uit het evangelie van Mattheus? |k denk een hoop.
De toehoorders van Jezus begrijpen nog niet goed
waarom het gaat. Ze maken zich druk om het alledaagse.
Er moet eten zijn, kleding... Het was ook mijn eerste
gedachte toen ik dit deel van het evangelie las. Maar net
als bij mijn tentamen voor Piet Farla had ik het nog niet
echt begrepen. Gelukkig hebben we dan een God die je
uitleg geeft in het leven van alledag. Leest u verder...

Wat was het geval? Via een medeparochiaan kreeg ik te
horen dat er een mevrouw was die een fiets nodig had
om haar kind naar school te brengen. Maar haar inkomen
was ontoereikend om zelf een fiets te kopen. Meteen ben
ik op mijn school gaan kijken of er een geschikte fiets was.
Maar helaas, die stond niet in de voorraad.
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De fiets mocht niet te hoog zijn en wel stevig genoeg om
er een kinderzitje op te zetten. Hoe dit op te lossen? Het
heeft me even bezig gehouden. Tot er een telefoontje
kwam van een medewerkster van MIM

(moeders informeren moeders). Kon ik nog een goede
tweedehands fiets gebruiken? Ze mocht de fiets geven
aan iemand die deze echt nodig had. Of zij iemand wist.
Zij wist iemand! En zo gaat er binnenkort een moeder met
haar kind achterop veilig naar school. Dankzij de Hemelse
Vader die weet dat gij deze dingen nodig heeft.

Oproep kandidaat bestuurslid PCl

PCl. .. wanneer er met afkortingen wordt gewerkt, moeten mensen vaak eerst op
z2oek waar die letters nu eigenlijk voor staan (Parachiéle Caritas Instelling). Wif
proberen de afkarting alleen in de officiéle stukken te gebruiken. Bij alledaags
gebruik klinkt ‘Caritas’ ook heel vertrouwd.

Wie zijn wif? Wij zijn het bestuur van uw caritasorganisatie. Na een voorselectie
zijn we voorgedragen aan de bisschop, die ons witeindelijk benoemd heeft.
Deze benoeming is aan regels gebonden: een benoeming geldt voor vier jaar en je
kunt niet vaker dan twee keer herbenoemd worden. Uitzonderingen zijn altijd
mogelijk. Dat geldt ook voor de maximale leeftijd.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een vertegenwoordiger uit Maassluis. De
huidige leden van het bestuur komen wit Schiedam en Waardingen. We merken
dat een lokale vertegenwoordiger beter weet wat er zich afspeelt in
Zifn/haar stad.

Wat verwachten wij van een nieuwe kandidaat? Uiteraard dat hij/zij het hart op
de goede plaats heeft. Verder moet hij/zij van goede wil zijn en goed bekend
staan. Belangrijk is dat hij/zij wat ervaring heeft met een computer, om de
communicatie te handhaven. Een cursus volgen is mogelijk en ook leuk, je leert
dan andere caritasorganisaties kennen.

Wij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar en houden tussendaor via email en
whatsapp contact met elkaar.
In de vergaderingen kennen wij de aangevraagde hulp toe of we verwijzen naar
een officiéle instantie. Onze middelen moeten wel aan de juiste doelen worden
besteed. Welke doelen dat zijn staat in ons beleidsplan, dat u kunt vinden ap de
website van de parochie.
Heeft u interesse, laat het ons weten. Ons e-mailadres is
pci@goedeherderparochie.nl
Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Thea van Duijn, secretaris PCI De Goede Herder



N JONGEREN

ER ORGANISEERT IN HET BIJIONDER VOOR ALLE JEUGD EN
JONGEREN VERSCHILLENDE ACTIVI N VIERINGEN (00K) PER LOCATIEKERN.
WE NODIGEN JE VAN HARTE UIT OM NAAR EEN OF MEERDERE ACTIVITEITEN TE KOMEN.

JE BENT

Meer informatie over d

activiteiten die in het

rooster staan vind je i
het katern

Geloofsverdieping
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Op zaterdag 29 jumi in de Pax Christikerk
hhboﬁw-mudptuhrmklomym
enthousiaste kinderen begeleid bij het schilderen
van Gelukssteentjes. Na het bekijken van mooie
voorbeelden en het ontvangen van instructies
van Anne-Marie van Maurik, hebben de kinderen
meerdere stenen omgetoverd tot prachtige,
kleurrijke Gelukssteentjes. Deze hebben ze
vervolgens weggegeven aan mensen in hun
omgeving die Wel wat vreugde konden gebruiken.
De activiteit was een groot Succes en zeker
voor herhaling vatbaar. Hopelijk ben Jij er
volgend jaar aok bij!
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HEB JE VRAGEN, EEN LEUK IDEE VOOR EEN
JEUGD EN/OF JONGEREN ACTIVITEIT VOOR
ONZE PAROCHIE OF EEN INTERESSANTE
AANVULLING VOOR DIT KATERN
E-MAIL DAN NAAR
JONGERENWERKPAXCHRISTI@GMAIL.COMS
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OVERZICHT VIERINGEN DOOR DE WEEK

Naam kerk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Petrus en Paulus 9.00 uur 19.30 uur 9.00 uur
Maassluis Lauden Rozenkrans Euch. of woord-
in mei & okt. en communie
H.Lucaskerk 14.00 uur
Vlaardingen Rozenkrans
Jacobuskerk 9.15 uur
Schiedam Euch.of woord-
en communie
St. Liduina basiliek 8.30 uur 8.30 uur
Schiedam Euch. 20.00 uur Euch.
19.00 uur Gebedsgroep aansluitend
Lof & Rozenkrans Mamma di uitstelling
in mei & okt. Rosario Allerheiligste en

aanbidding tot
10.30 uur

17.00 uur
Vesper laatse
vrijdag van de
maand

Advertenties

ANTONIUN

Begrafenis & Crematieverzorging

- MONSIEUR PAUL -

NG Jrwe

. ; Noordvliet 5
Directe hulp ( dag & nacht ) na overlijden s O
Ton van der Horst 010-5918008
www.monsieurpaul.nl

Bieslookveld 4 3124 VB Schiedam

l'elefoon oio — 471 81 71

R] OutomoDieineany
Noorddijk @
Uw leverancier van mobiliteit
voor alle merken

Elektraweg 1

3144 (B Maassluis
Tel: 010-5912000
www.autonoorddijik.nl
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Liturgisch rooster weekendvieringen september, oktober en november 2024, met voorgangers

Petrus &Pauluskerk 09.30 Vlaardingen 11.15
Zaterdag 31 augustus
Zondag 01 september Eucharistie, M. Tharsis 5VD & S. Lokken Lucaskerk: Eucharistie, M. Tharsis SVD & S. Lokken,
koor Liriko
zaterdag 07 september
Zondag 08 september Eucharistie A.van Deelen, 'startzondag' Lucaskerk: Woord- en communieviering,

gebedsleider, samenzang - cantor

Zaterdag 14 september

zondag 15 september Woord- en communieviering, Lucaskerk: Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD,

gebedsleider samenzang - cantor

Zaterdag 21 september

Zondag 22 september Kerkcentrum Holy 10.30 uur Oecumenische viering,

vredesweek Eucharistie, A.van Deelen L. Meijer en P. Nijboer

Zaterdag 28 september

Zondag 29 september Eucharistie, M. Tharsis SVD Lucaskerk: Eucharistie, A.van Deelen, Willibrordkoor
Zaterdag 05 oktober

zondag 06 oktober Eucharistie, A. van Deelen &S. Lokken Pax Christikerk: Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken,
Maria Rozenkrans koor Liriko

zaterdag 12 oktober

zondag 13 oktober Woord- en communieviering, 5. Lokken Pax Christikerk: Anders-dan-Andersviering

3D, koor Impuls en combo

zaterdag 19 oktober
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zaterdag 31 augustus

Zondag 01 september

Zaterdag 07 september

Zondag 08 september

Zaterdag 14 september

Zondag 15 september

Zaterdag 21 september

Zondag 22 september

vredesweek

zaterdag 28 september

Zondag 29 september

zaterdag 05 oktober

zondag 06 oktober
Maria van de

Rozenkrans

Zaterdag 12 oktober

Zondag 13 oktober

Zaterdag 19 oktober

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 9.30

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken

Eucharistie, A.van Deelen, koor In Honorem Dei
11:30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,
15:00 uur Gebedsgroep Mamma di Rosario,
Charles Ebaa CS5p,

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor Jubilatio
11:30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD

Eucharistie, A. van Deelen, koor In Honorem Dei

11:30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,

Eucharistie, A.van Deelen

Eucharistie, M. Tharsis VD, koren In Honorem Dei
en Jubilatio

11:30 wur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,
Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor Jubilatio
11:30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,

Woord- en communieviering, 5. Lokken

Euch. A. Kunnekkadan SVD, koor In Honorem Dei
11:30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,
15:00 uur Gebedsgroep Mamma di Rosario,
Charles Ebaa CS5p,

Eucharistie M. Tharsis, SVD

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor Jubilatio
11.30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OF,

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD

H. Jacobuskerk 11.15

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor

Corazon

Eucharistie, Avan Deelen

Eucharistie, M. Tharsis SVD

10.00 uur Oecumenische viering,

S. Lokken, koor Corazon

Woord- en communieviering,

S. Lokken

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor

Corazon

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken
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Liturgisch rooster weekendvieringen september, oktober en november 2024, met voorgangers

Zondag 20 oktober

Zaterdag 26 oktober

Zondag 27 oktober

Vrijdag 01 november

Zaterdag 02 november

Zondag 03 november

Zaterdag 09 november

Zondag 10 november

Zaterdag 16 november

Zondag 17 november

zaterdag 23 november

zondag 24 november

Christus Koning

Zaterdag 30 november

Zondag 01 december

Zaterdag 07 december

Zondag 08 december

Maria onbevlekte ontvgns

Petrus &Pauluskerk 09.30

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD

Woord- en communieviering,

gebedsleider

19:30 uur Allerzielen gebedsleider

Eucharistie, M. Tharsis SVD & 5. Lokken

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Woord- en com munieviering,

gebedsleider

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken

Eucharistie, M. Tharsis SVD
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Vlaardingen 11.15

Pax Christikerk, Eucharistie, A.van Deelen, samenzang

Pax Christikerk, Eucharistie, M. Tharsis 5VD,
Willibrordkoor

Lucaskerk: 19:30 uur Allerzielen gebedsleider,

koor Impuls

Lucaskerk: Eucharistie, M. Tharsis SVD & 5. Lokken,
Willibrordkoor

Lucaskerk: Woord- en communieviering, gebedsleider,

koor Liriko

Lucaskerk: eucharistie, A. Kunnekkadan SVD,

samenZang - cantor

Lucaskerk: Eucharistie, A.van Deelen, Willibrordkoor

Pax Christikerk: Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken,

Koar: Liriko

Pax Christikerk: Woord- en communieviering,

gebedsleider, koor: Impuls



Zondag 20 oktober

Zaterdag 26 oktober

Zondag 27 oktober

Vrijdag 01 november
Allerheiligen

Zaterdag 02 november
Allerzielen

Zondag 03 november

zaterdag 09 november

Zondag 10 november

zaterdag 16 november

zondag 17 november

Zaterdag 23 november

Zondag 24 november
Christus Koning

Zaterdag 30 november

Zondag 01 december
1e advent

Zaterdag 07 december

Zondag 08 december
2e advent

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 9.30 H. Jacobuskerk 11.15

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor In Honorem Dei Woord- en communieviering,

11:30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP, gebedsleider

Eucharistie, A.van Deelen

Eucharistie, A.van Deelen, koren In Honorem Dei Eucharistie, A.van Deelen

en Jubilatio
11:30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP,

8.30 uur: Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor Jubilatio

18.00 uur: Eucharistie, A. van Deelen & 5. Lokken,

koor In Honorem Dei

Eucharistie, Avan Deelen, koor In Honorem Dei Eucharistie, Allerzielenviering,
11:30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP. A. Kunnekkadan 5VD, koor Corazon
15:00 uur: Gebedsgroep Mamma di Rosario,

Charles Ebaa CS5p,

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor Jubilatio Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken

11.30 wur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP.
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD

Eucharistie, A.van Deelen, koor In Honorem Dei Woord- en communieviering,

11.30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OF, gebedsleider
Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koren In Honorem Dei Woord- en communieviering,
en Jubilatio S. Lokken

11.30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP.

Woord- en communieviering, 5. Lokken

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor: IHD Eucharistie, M. Tharsis SVD,
11.30 uur Eucharistie, Naveen Rodrigues OP koor: Corazon
15.00 uur Gebedsgroep M. di Rosario, Ch . Ebaa C55p

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, A.van Deelen, koor Jubilatio Eucharistie, A.van Deelen
11.30 uur: Eucharistie, Naveen Rodrigues OP.
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Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen, Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur

tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept ‘Luister
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
staat. Even later komt ze terug en doet verslag: omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderijin  Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-  hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
0ok mee! Ik wil 6ok weg!". ‘Dat kan toch niet,’ bromt ‘Arme Missy. Ze is weg.’ Maar in de pastorie piept een

Kik, ‘Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...
zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor. S
De anderen snikken: ‘We zien P

haar nooit meer terug.’ PD
4 \ = i&g / i.

Woordzoeker

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?
In deze woordzoeker zitten
15 woorden verstopt.

Je vindt ze horizontaal,
verticaal en diagonaal
(niet achterstevoren).
Een letter kan meerdere
keren gebruikt worden. ¢
Streep de woorden die je ~
vindt, weg. Dan vertellen
de letters die overblijven
wat je echt NIET mee
hoeft te nemen!
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Jezus zei: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten
of wat je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels
en de bloemen, Hi) zal ook voor jullie zorgen.
Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest
krilg Je er vanzelf bij! Naar Mattetis 6:25-3¢



